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De tijd gaat snel. Het is dit
najaar alweer tien jaar geleden
dat we met enige feestelijkheid
het nieuwe Scouting Nederland
Museum in Baarn openden. Dat
was ook het moment dat het
eerste exemplaar van Museum
Bulletin in zee ging, bedoeld
om de vele Vrienden van ons
nieuwe museum op de hoogte
te houden van onze activiteiten
en attent te maken op nieuwe
tentoonstellingen die we op de
begane grond inrichtten.

Er is in de tien jaren die achter
ons liggen veel gebeurd. De
collectie groeide, vooral door
de vele 'erfenissen' die we in
ontvangst mochten nemen. De
registratie kwam op gang (met
gratis gekregen computer!). De
club van Boekenvrienden zocht
uit wat er in de afgelopen ecuw
aan drukwerken verscheen. We
hadden veel leuke en leerzame
tentoonstellingen, en het aantal
bezoekers uit binnen- en
buitenland maakte duidelijk dat
we niet voor niets bezig waren.
Zelfs voor onze Vrienden, onze
trouwste bezoekers. is vanaf dit
moment weer veel nieuws en
interessants te zien. Komt u

gauw weer eens langs? Graag
tot ziens in het Koetshuis.

Nieuwe tentoohstelling

over de periode na de fusie

De tijd gaat snel. We merkten
dit al eerder op. Een museum
tracht de tijd vast te houden en
zichtbaar te maken. De oudste
voorwerpen zijn daarbij de
meest spectaculaire, maar je
mag de minder oude dingen
niet vergeten als je het verhaal
compleet wilt vertellen.

Neem nu de fusie van 1973 en
de start van die ene, grote,
vereniging Scouting Nederland.
Is dat echt alweer 30 jaar
geleden? Toch kan geen enkel
jeugdlid van nu en het grootste
deel van het huidige kader zich
herinneren dat er ooit vier
verenigingen waren. Naar hun
idee is dat verre vaderlandse
geschiedenis, net zoiets als de
tachtigjarige Daarom
leek het ons leuk om aan die
recente historie een speciale

oorlog.

In de vitrines gelijkvloers is
een grote verscheidenheid aan
objecten te zien: van affiches,
bekers, buttons, brochures en
boeken tot prentbriefkaarten,
stationery, vlaggen, enz. die
herinneringen oproepen aan de
vele hoogtepunten uit de meest
recente  geschiedenis, zoals
Bever-doe-dagen, Hit's, Regio-
nale en Landelijke wedstrijden,
Nationale Waterkampen, Euro-
pese Jamborees en natuurlijk
die historische 18e Wereld
Jamboree in Dronten in 1995.
Tijdens de inrichting werden
Ingeborg en Robert, de beheer-
ders van Buitenzorg, al laaiend
enthousiast. Dat is onze periode
in Scouting! Dat geeft alle
vertrouwen in het succes van
deze tentoonstelling. Komt u
ook kijken? U bent als altijd
van harte welkom.




Baarnse belevenissen

Duik in de historie

Tijdens een Gilwell cursus kan
het zomaar gebeuren dat je een
klassieke geklede Hopman in
het museum tegenkomt. Korte
broek, breedgerande hoed en
kwastjes aan de kniekousen.
Hij leidt de leidsters en leiders
rond die op Buitenzorg training
ontvangen. Waar ook kun je
beter duidelijk maken wat een
mooie geschiedenis Scouting
heeft dan tussen de originele
objecten die in ouderdom
variéren van meer dan honderd
jaar tot slechts enkele maanden
of weken?

Tijdens de rondleiding komen
ook de foto's te voorschijn van
hen die de eerste leiderscur-
sussen volgden, vanaf 1923, in
Ommen. De rijke traditie van
de Gilwell training krijgt in ons
museum een extra dimensie.

Bewegende beelden

Als je er niet op bezoek bent
geweest, kun je je nauwelijks
voorstellen hoe een Nawaka er
uit ziet. Wij waren afgelopen
zomer in Roermond opnieuw
getuige van dit unieke, leuke en
typisch Nederlandse fenomeen,
het Nationaal Waterkamp. Al
die goed verzorgde schepen,
van kano's en jollen tot lelie-
schouwen en vletten en zelfs
kolossale tweemasters zoals de
Lichtstraal uit Amsterdam, die
de Wereld Jamboree van 1937
nog meemaakte. Niet geweest
op de Nawaka 20027 Dan kunt
u in het museum de schade
inhalen. Daar draaien we graag
en gratis de kleurige video die
ter plaatse werd opgenomen.

Onleesbaar boek

Toen in 1953, precies een halve
eeuw geleden, de legendarische
Oubaas Arnold Beekes in het
hoofdkwartier van de NPV in
de Haagse Zeestraat het
Padvindersmuseum startte, was
een van zijn meest opvallende
activiteiten het bijeenbrengen
van een reeks exemplaren van
Scouting for Boys in zo veel
mogelijk verschillende talen.
Na de bijbel het meest
vertaalde boek, zo wilde hij de
bezoekers duidelijk maken.

In Baarn zijn nog steeds enkele
boeken uit die tijd te zien. Nog
altijld worden er vertalingen
uitgegeven van dit klassieke
handboek. We hebben zojuist
de collectie uitgebreid met een
voorbeeld uit Korea, dat een
vriend van het museum voor
ons meebracht. Een voor ons
onleesbaar boek, maar wel een
bewijs dat de bestseller van
Baden-Powell nog steeds in de
belangstelling staat. Te zien op
de eerste etage.

Zeldzaam insigne erbij

We zijn trots op onze complete
collectie  Wereld Jamboree
insignes. Op de hele wereld
zijn er, naar ons weten, hooguit
4 of 5 musea of verzamelaars
die zo'n serie bezitten. Topper
is en blijft de badge van 1924,
gemaakt van  uiterst fteer
materiaal, maar puntgaaf in ons
museum te bewonderen.

Het is natuurlijk wel zaak om
zo'n collectie na elke Jamboree
aan te vullen. Tijdens de vorige
tentoonstelling over Wereld
Jamborees hadden we al enkele
badges en speldjes van de
tijdens de jaarswisseling 2002 -
2003 in Thailand gehouden 20e
Wereld Jamboree, maar de
originele badge bleek er anders
uit te zien: een bescheiden
donkerblauw strookje, waarvan
elke deelnemer er slechts één
kreeg uitgereikt. Gelukkig was
Frank Smits, voorzitter van de
NVVSO, de Scouts verzame-
laars, in Thailand en deed ons
zo'n echte badge cadeau. Zo is
de collectie in elk geval tot
2007, als de Wereld Jamboree
in Engeland gehouden wordt,
weer compleet. Hartelijk dank,
Frank Smits. Wie de badge wil
zien, vindt die op de le etage,
ingelijst bij zijn voorgangers.

Gefeliciteerd, Nick

Eind april jongstleden, werd
Nick Slijderink 80 jaar. Hij is
nog iedere week in ons
museum actief en houdt zich
speciaal bezig met de collectie
tijdschriften. Met smaak kan hij
herinneringen ophalen aan de
Wereld Jamboree van 1937 en
zijn jarenlange activiteiten als
'Hoofdverkenner' van Texel,
waar de Katholieke Verkenners
en de Gidsen een belangrijke
pijler vormden van het Rooms
Katholieke jeugdwerk. Terecht
is Nick enkele jaren geleden
gegerd met het Gouden waar-
deringsteken van  Scouting
Nederland. Vanuit zijn huidige
woonplaats Houten is Buiten-
zorg goed bereikbaar. We
wensen Nick nog vele jaren in
gezondheid toe en blijven
graag op zijn medewerking
rekenen.



Scouting Nederland, al 30 jaar actief

1973, vers in het geheugen
Voor vele vrienden van ons
museum ligt het jaar 1973 nog
vers in het geheugen. Het jaar
dat de vier verenigingen van
Padvinders, Padvindsters, Ver-
kenners en Gidsen samen de
grote  vereniging  Scouting
Nederland gingen vormen. Er
kwamen andere uniformen en
insignes, nieuwe speltakken.
zoals Esta's, Scouts, Bevers en
Dolfijnen, verse thema's voor
alle bestaande onderdelen van
de vereniging en er verdwenen
allerhande traditionele zaken,
van hoedpluimen en blauwe
koorden tot Koempoelans en
Dagvaerten. Museumbezoekers
die sindsdien de beweging niet
meer meemaakten, kunnen zich
moeilijk voorstellen dat al die
heerlijke herinneringen tot het
verleden behoren. Een verleden
dat wij nog altijd zichtbaar
maken. Het lijkt nog zo kort
geleden, dat jaar 1973,

1973, zo lang geleden

Wie onze nieuwe tentoonstel-
ling bekijkt, komt toch dingen
tegen die van langer geleden
lijken. Kijk eens naar die enve-
lop in de nieuwe huisstijl, met
inplaats van lelie en klaverblad
een banketletter als symbool
(verdacht veel lijkend op dat
van grootgrutter De Gruyter,
toen nog landelijk actiefl). De
indeling tegen alle regels van
de PTT in en de woonplaats
van de geadresseerde is nog
zonder postcode aangegeven.
Was er toen nog niet. Kijk ook
eens naar de uniformen op de
kalenders en affiches. Soms
nog de oude; soms splinter-
nieuwe, maar inmiddels toch al
weer gemoderniseerd. Wat een
kapsels hebben die Sherpa's,
riep iemand die over onze
schouder meekeek toen we de
expositie inrichtten. Tja, 1973
kan ver weg lijken.

Spelmappen populair

Niet alles is in de vitrines uit-
gestald. Neem nu de ontelbare
spelmappen die de vereniging
uitgaf. Hadden ze er maar echte
boeken van gemaakt, verzucht
onze bibliothecaris vaak. Al die
losse blaadjes in een ringband
mogen dan goedkoop geweest
zijn, handig zijn ze niet.

Recentelijk heeft onze boeken-
club uitgezocht wat er in al die
jaren zoal verschenen is. Ruud
Egberts, spelfunctionaris bij het
steunpunt Overijssel, nam zijn
eigen verzameling als basis en
binnenkort zal er een lijst
uitkomen die een zo compleet
mogelijk overzicht geeft. Dit
soort minder oude en minder
handige documentatie blijkt
sneller in de vuilnisbak te
belanden dan degelijk verzorg-
de boeken. Desondanks willen
wij als museum ook deze zaken
in bezit hebben en er alles over
weten.

Uniformen uitgezocht

Ook in vorige Bulletins hebben
we al verteld dat onze collectie
uniformen veel aandacht krijgt.
Gerard Gijsbertsen heeft met
wat in onze berging lag vele
legerplunjezakken gevuld en de
inhoud gesorteerd, gewassen en
geregistreerd. Er zijn fraaie
oude uniformen bij, maar zelfs
het meer recente, van na de
fusie, betreft al meerdere types
en modellen. De eerste brick-
kleurige shirts en de roodbruine
manchester broeken uit 1973,
De spijkergoedachtige broeken
die daarna in gebruik werden
genomen en de gladde blauwe
pantalons, die inmiddels alweer
niet verplicht zijn. Truien in
grijs, donkerblauw en rood,
met bescheiden logo of 75-jaar
symbool of met in kolossale
letters Scouting erop. Heus, het
hoeft niet altijd antiek te zijn
wat we hebben (en nog zoeken)
De geschiedenis schrijdt voort,
Scouting Nederland staat niet
stil. We doen ons best alles bij
te houden, maar in een tijdperk
dat men wat makkelijker
dingen weggooit dan vroeger,
valt dat niet altijd mee.

Scouts in de reclame

We hebben er ooit (in 1994)
een tentoonstelling aan gewijd.
Wist u dat er nog regelmatig
Scouts in reclame-uitingen te
zien zijn? We hebben in onze
tentoonstelling enkele recente
voorbeelden opgenomen. Zoals
de Akela met fiets van V&D,
de hopman met zaklamp van de
Hema (allebei uit 2002) en de
leuke showcard met zeeverken-
ners op Gazelle fietsen.

Scouts zijn al bijna een eeuw
onderdeel van de samenleving.
Logisch dus dat je ze ook in
deze vormen van reclame, al of
niet serieus, tegenkomt,



Even bijpraten met onze vrienden

De vrienden van het Scouting
Nederland Museum

2003 wordt een bijzonder jaar
voor het Scouting Nederland
Museum. Ter gelegenheid dat
we 10 jaar in Baarn zitten en
het 50 jaar geleden is dat onze
voorganger en erflater, het
Padvindersmuseum, in Den
Haag zijn deuren opende, gaan
we het hele museum opknap-
pen. Groot onderhoud, nieuwe
kleuren en glanzende vloeren,
andere indeling, nieuwe foto's,
kortom, het hele verhaal gaat
op de schop. In september zal
een team van vrijwilligers de
schouders er onder zetten en in
het volgende Museum Bulletin
hopen we u uit te nodigen zelf
het resultaat te komen bekijken.
Op de zaak vooruitlopend is het
parkeerterrein al uitgebreid. De
beheerders van Buitenzorg
nemen stap voor stap het hele
terrein onder handen, geholpen
door een team van enthousiaste
Scouts. Loop maar eens rond in
het bos achter het museum en
zie zelf wat er allemaal is
veranderd en opgeknapt.

De renovatie kost behalve veel
voorbereiding en enkele weken
hard werken ook heel wat geld.
We hebben in de afgelopen
jaren wat gespaard, maar zullen
ongetwijfeld tot de conclusie
komen dat we nog te kort
komen. We rekenen dan ook
graag, opnieuw, op de steun
van onze vrienden.

Heeft u uw contributie voor
2003 overgemaakt? Fijn, dat
is een goed begin van ons 2e
lustrum als vriendenclub. Wij
gaan verder met de opknap.
Met zulke wvrienden op de
achtergrond moet 2003 een
topjaar worden in de historie

van Scouting Nederland. Kom

gauw eens langs om de nieuwe
tentoonstelling te zien en voor
het najaar.... reken op een
verrassende rondgang in ons
totaal vernieuwde museum.

Scouting Nederland Museum

Leuke prentbriefkaart
Elk jaar geeft ons museum een
leuke prentbriefkaart uit. Dit

jaar staat er een viertal reclame

zegels op afgebeeld die in 1912
bij Nederlandse winkeliers op
de koop toe kreeg. Dat bevor-
derde de omzet, maar was
tevens een mooie reclame voor
Scouting. Kleurige prentjes uit
de begintijd zijn zeldzaam.
Vandaar dat we er een grotere
bekendheid aan wilden geven.
Deze kaart en de vier eerder
uitgegeven museumkaarten zijn
in Baarn te koop. 60 cent per
stuk of 4 voor 2 euro.

Bent u al vriend van het

Scouting Nederland Museum?

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur.
Komt u met een groep op
bezoek van tenminste 15
personen, dan ontvangen wij u
graag ook op andere
tijdstippen. Maak dan wel tijdig
een afspraak met Theo
Schneider (035 601 42 66) Hij
regelt dan de toegang en zorgt
voor een aan het gezelschap
aangepaste rondleiding.

Amsterdamsestraatweg 51, Baarn

Als 'Vriend van het Scouting
Nederland Museum' krijgt u:
# Een jaar lang alle Museum
Bulletins toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.

# De Scouting Museumpas (de
enige museum jaarkaart die wij
accepteren en die u doorlopend
gratis toegang geeft).

# Vrij toegang tot ons
documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken
van  historische  gegevens,
scouting technieken, spelen,
teksten of muziek van liedjes,
enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro
4087943 t.n.v. Stichting

Scouting Museum te Leusden
en u krijgt uw pas thuis-
gestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum
Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 53,

3762 KH Soest.
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Hartelijk welkom
in het vernieuwde

Scouting Nederland

museum

Na een complete facelift is het
Scouting Nederland museum
weer open. Tien jaar geleden
opende het museum de deuren
in Baarn en het is vijftig jaar
geleden dat in Den Haag, in het
hoofdkwartier van de N.P.V.
(de Vereniging de Nederlandse
Padvinders) het roemruchte
Padvinders Museum geopend
werd. Hier in Baarn zetten wij
de traditie voort van dit eerste
Nederlandse Scouting museum,
maar vanaf 1993 tonen wij ook
de geschiedenis van de andere
drie verenigingen en kunt u
zien hoe het NPG (de Padvind-
sters) de KV en NGB (de
Rooms Katholieke Verkenners
en Gidsen) en de inmiddels al
30 jaar actieve optelsom van
die vier (Scouting Nederland),
zich ontwikkelde. We kijken
ook over de grenzen, waar vele
miljoenen Scouts en Guides
hetzelfde spel spelen. Vooral
voor de jeugd willen wij een
eye-opener zijn en duidelijk
maken wat wereldbroederschap
betekent. Old hands zullen in
de expositie veel herinneringen
aantreffen uit de tijd van toen.
Ontdek tussen alle insignes,
uniformen, boeken, bladen,
vaandels en vlaggen ook de
spirit die Scouting kenmerkt.
De basiselementen van wet en
belofte, van goede daad, van
buitenleven, patrouillesysteem
en leren door doen. Elementen
die niet tijdgebonden zijn en
ook in de toekomst het hart van
de beweging zullen vormen.
We wensen u veel plezier bij
uw ontdekkingstocht door ons
(en uw) nieuwe museum.

95 jaar Scouting en 30
jaar Scouting Nederland

Wie het museum binnenstapt
ziet op de begane grond direct
de fraaie vitrines die een groot
verschil vormen met de zelf
getimmerde kastjes die hier de
afgelopen tien jaar hingen. Een
vakkundige meubelmaker (oud
Scout) maakte ze, we legden er
zelf licht in aan en een gulle
subsidiegever betaalde de zaak.
In deze en de andere vitrines
hier beneden blijkt dat wij van
het museum ons niet wentelen
in nostalgie, maar ook kijk op
en waardering voor het werk
van nu hebben. Scouting is
springlevend. We merken het
aan de vele jeugdigen die, als
onderdeel van hun verblijf op
Scout centrum Buitenzorg een
kijkje in het museum nemen.
Klaag niet over zand op de trap
of rumoer. Dat zijn restanten
buitenspoor en geluiden die al

sinds de oertijd de jeugd en dus
Scouting kenmerken.

Het is alweer ruim 30 jaar
geleden dat de 4 verenigingen
van Padvinders, Padvindsters,
Verkenners en Gidsen samen
opgingen in die ene vereniging
Scouting Nederland. Wat die
nieuwe en eigentijdse club aan
sporen heeft nagelaten is hier
uitgebreid te zien. Geen antiek,
maar zeker niet minder leuk en
leerzaam dan wat we verderop
laten zien. Kijk naar wat er
veranderde, naar de kleine
missers (die rare SN badge) en
de grote gebeurtenissen als
nationale kampen, Scout In's en
die geslaagde Wereld Jamboree
van 1995 in Dronten. Maar
deel ook de zorgen van nu over
subsidies en oprukkende regels.
Het is allemaal te zien, hier in
ons vernieuwde museum.



'Een wandeling vol verrassingen door

Beginnen bij het begin

Het eerste deel van onze vaste
expositie hebben we uiteraard
net als vroeger gewijd aan onze
oprichter, onze geniale Chief,
Lord Baden-Powell. Het accent
is verlegd naar hoe veelzijdig
B.-P. was. Niet alleen Soldaat
en Scout, maar ook Schrijver
(van ruim 40 boeken), Schilder
(kijk naar zijn fraaie, kleurige
aquarellen), Spion, Sportman
en daardoor een inspirerend
voorbeeld voor de jeugd. In de
eerste vitrine liggen enkele van
zijn boeken en unieke foto's
tonen zijn levensloop.

De idealen van Scouting
Menigeen had waardering voor
de idealen van Scouting en wat
Britse kunstenaars daar van
vonden ziet u op befaamde
schilderstukken uit de oertijd.
De ernst waarmee een nieuwe
jongen werd binnengehaald en
de vaardigheid waarmee werd
opgetreden bij een ongeval. In
menig clubhuis waren deze
reproducties leerzame tekenen
aan de wand.

Scouting komt naar hier

Hoe Scouting naar Nederland
kwam is te zien in de tweede
vitrine. Met trots tonen we de
allereerste Scout badges die je
in 1910 hier kon zien. Een van
de zes Scouts uit Oxford gaf ze
ons cadeau. Dit bezoek leidde
tot oprichting van groepen in
het hele land. Bijzonder zijn de
insignes van Jonge Verkenners
en Padvinders uit 1911 en op
de antieke foto's en levensgrote
poppen is te zien hoe ze er uit
zagen. Let ook op het originele
uniform uit £ 1916, het oudst
bewaarde padvinderspak, dat
ons beschikbaar werd gesteld
door de erfgenamen van deze
prille Padvinder uit Rhenen.

Historisch Kamp

Het internationale Padvinders
Kamp dat in de zomer van
1913 in [Jmuiden plaats vond,
zou je best de eerste Jamboree
kunnen noemen. Denk niet dat
dit een primitieve affaire was.
Er was een kampkrant, een
speciaal poststempel, een beker
(van fraai gedecoreerd emaille)
en zelfs een deelnemers badge
in de vorm van een medaille.
Zeldzame herinneringen die we
met trots tonen.

Vier verenigingen

Een trapje hoger is te zien hoe
Scouting zich ontplooide in
Nederland. De verenigingen
van Padvinders (sinds 1915),
van Padvindsters (vanaf 1916),
de Katholieke Verkenners en
Gidsen (sinds 1930 en 1945),
ze komen allemaal aan bod met
de kenmerkende insignes en
andere herinneringen aan toen.
We hebben de portretten van
belangrijke mannen als Prins
Hendrik en Admiraal Ram-
bonnet, die wveel voor de
beweging deden, een ereplaats
gegeven. In de vitrines liggen
de boeken en bladen die goed
gelezen werden en een steeds
grotere eenheid brachten. De
insignes illustreren dat er best
verschillen waren tussen de
leden van die verenigingen,
maar toch leken ze meer op
elkaar dan dat ze van elkaar
verschilden. En er werd volop
samengewerkt. Denk maar aan
landelijke acties als Heitje voor
een karweitje en tal van lokale
bezigheden.

Onze jongens en meisjes

Toen we tien jaar geleden hier
in Baarn begonnen, hadden we
al 7 etalagefiguren in uniform.
In de loop van de tijd konden
we de club verdubbelen. De
meeste jeugdleden van deze
museumgroep dragen originele
uniformen, meest Nederlandse,
maar ook buitenlandse. Het is
een probleem om goede, gave
kinderfiguren te bemachtigen
voor een betaalbare prijs en we
zijn blij dat dit zo goed gelukt
is, dankzij de sponsoring van
Vrienden van het Museum.

Twee Wereld Jamborees

Als je weet dat er tot nu toe
twintig Wereld Jamborees zijn
gehouden en dat Nederland er
daarvan twee organiseerde, dan
spreekt het vanzelf dat we in de
Nederlandse afdeling graag wat
aandacht schenken aan deze
internationale evenementen.

De affiches, badges, boeken,
bladen en andere herinneringen
nemen de kijker mee naar 1937
naar Vogelenzang en naar 1995
naar Dronten. Verzamelaars
zullen watertanden bij de 15 (!)
verschillende 1937 badges,
voor zover wij weten de enige
complete serie ter wereld.

Kijk ook eens omhoog

Daar hangen de vlaggen en de
vaandeldoeken die getuigen
van de trots van de bezitters.
Een door Prins Hendrik zelf
uitgereikte NPV vlag, de eerste
welpenvlag, groepsvlaggen en
afdelingsvlaggen, zelfs een van
de Leger des Heils Scouts, die,
zoals u ziet, redden en dienen
in hun vaandel voerden.



ons geheel vernieuwde museum

Moderne middelen

De moderne techniek stelt ons
in de gelegenheid u een op
maat gemaakt kijkje in ons
archief te geven. Geen gezoek
in dozen of geblader in albums.
Dankzij onze computers tovert
u zelf datgene op het scherm
wat u wilt zien. Historische
foto's, antieke reclameplaatjes,
zeldzame prentbriefkaarten of
complete series insignes. Bij de
mediawand kijkt u uw ogen uit.

&
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Scouting in het klein

Het was tien jaar lang een
succes: onze brede maquette
van miniscoutjes met troepkar,
tenten, toren, brug, vlot, kabel-
baan en last but not least vuur
dat brandde als je het de juiste
naam gaf. Daarom houden we
deze topattractie er in. En we
hebben elders nog 3 maquettes
verstopt. Een van Jonge Ver-
kenners, seinend in de duinen,
een Padvindsterskamp met ver-
rassing en de Wereld Jamboree
van 1937. Zoek ze op en geniet
er van. Klein maar fijn.

Woodbadge training
Een bezoek aan het museum is

tegenwoordig een vast onder-
deel van de leiderstraining. Dat
die op Buitenzorg, dus in onze
achtertuin, gehouden wordt, is
een voordeel. Vaak verzorgt
een in antiek uniform gehuld
staflid de rondleiding. Dat deze
training al ruim 80 jaar bestaat
blijkt uit onze expositie.

Wereld Jamborees

Wereld Jamborees zijn hoogte-
punten in een Scouts carriére.
Nederland was present in al
deze wereldkampen, die sinds
1995 voor jongens en meisjes
bedoeld zijn. In onze vitrines
liggen herinneringen aan deze
evenementen. Hoog aan de
wand hangen officiéle aanden-
kens, waarvan elk contingent
één exemplaar cadeau kreeg.
Bijzonder zijn de 2 Jacobs-
staven uit 1937, uitgereikt door
B.-P. zelf. Eén voor organisator
Nederland en een speciale voor
de Delftse Zwervers, de voor-
trekkersstam die de kern vorm-
de van het werkkamp.

Uniform en insignes

Waar komen ons uniform en
onze insignes vandaan? Die
vraag wordt beantwoord in een
nieuwe vitrine. Hoed, das en
korte broek blijken de meest
belangrijke elementen en het
systeem met vaardigheidsinsig-
nes is nog overal ter wereld in
gebruik. Met succes.

Blader daar vlakbij ook eens in
onze klappers met buitenlandse
badges. Ruim 500 uit alle 5
werelddelen en daarnaast extra
veel uit eigen land.

Onze bibliotheek

Die fraaie boekenkast stond er
tien jaar terug nog niet. Het is
een recente aanwinst die ruimte
biedt aan alle tijdschriften die
sinds 1911 verschenen, aan de
belangrijkste boeken uit onze
geschiedenis en een selectie
van buitenlandse lectuur. Alles
is geregistreerd in onze PC en
het is secondewerk om vast te
stellen of het door u gezochte
boek er is en waar het staat.
Aan de leestafel kunt u boek of
blad inzien en desgewenst
maken we een fotokopie van de
belangwekkende  historische
alinea die u ontdekte.

1940 - 1945

Scouting is een spel, maar de
goede daden kunnen ook in
ernstige omstandigheden plaats
vinden. Tijdens de tweede
wereldoorlog bewezen Scouts
dat ze niet alleen wilden helpen
maar ook konden helpen door
hun speciale training en prak-
tische  instelling.  Daarom
hebben we aan het eind van de
rondgang materiaal uit deze
periode een plaats gegeven in
dankbare herinnering aan de
jongens en meisjes van toen.

Hoe vond u het?

Officieel geldt er voor bezoek
aan het museum een toegangs-
prijs, maar in de praktijk laten
we het bezoek eerst rondkijken
en vragen om aan de uitgang
iets in de bus te doen. Geld om
de lopende kosten van licht en
warmte van te betalen. Het is
vriendelijker dan andersom en
het levert nog meer op ook.
Hoe vond u het museum? We
horen het graag en tellen het na
als we de bus legen. Hartelijk
dank.



50 bewogen museumjaren

Museum is mensenwerk

Wie 50 jaar terugkijkt in de
museum geschiedenis herinnert
zich momenten, ziet beelden en
mensen. Arnold Beekes, die in
1953 op het idee kwam. Jan
van der Graaf, die in feite dat
eerste museum beheerde en na
de fusie in 1973 de collectie
inpakte en twintig jaar rond
zeulde. Die in 1978 de werk-
groep oprichtte, waarin de vier
vroegere verenigingen ieder
vertegenwoordigd waren. Jan
Volkmaars (NPV) zat daarin
samen met Jan Rademaker
(KV), Dixie van Beusekom,
Louk Witkamp en Anneke
Scholten (allen NPG) en Netty
Feiertag (NG). Later werd de
fakkel overgenomen door o.a.
Theo Schneider en Leo Besse-
ling met Marja Waulfraat als
secretaresse.

Uit het landelijk bureau werd
veel steun ontvangen van Piet
Beke en vooral Hans van Ark,
die het slimme plan bedacht om
het koetshuis te verbouwen op
kosten van het rijk. In 1993 kon
dan eindelijk, na 20 jaren van
vergaderen, veranderen van
ideeén, vergaren van fondsen
en verzamelen van voorwerpen
het nieuwe Scouting Nederland
museum worden geopend. Een
mooie tijd brak aan, want we
kregen veel complimenten en
menige erfenis die een
aanvulling voor onze collectie
vormde. Sinds een aantal jaren
is er een nieuw bestuur met
Theo Schneider, Adrie Saliz-
herr, Klaas Man en Gerard
Gijsbertsen. En niet te verge-
ten de vaste ploeg met o.a.
Nick Slijderink die iedere
vrijdag collectie en expositie
verzorgen en aanvullen.

Al deze mensen hebben veel
tijd en vakmanschap gestoken
in ons aller museum en zijn van
plan dat te blijven doen. Vanaf
1959 heb ik van dichtbij alle
museum avonturen mee mogen
beleven. Pet af voor allen die in
deze erelijst zijn genoemd.

Jan van der Steen
Conservator

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur.
Komt u op bezoek met een
groep van tenminste 15 perso-
nen, dan ontvangen wij u graag
ook op andere tijdstippen.
Maak dan wel tijdig een
afspraak met Theo Schneider
(035 601 42 66). Hij regelt dan
de toegang en zorgt voor een
aan het gezelschap aangepaste

rondleiding \;\}x
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Kostbare cadeaus

Speciale dank gaat uit naar
twee stichtingen uit Leiderdorp
en Utrecht die respectievelijk
de fondsen verstrekten voor de
inrichting van ons documenta-
tiecentrum (boekenkast en PC-
tafel) en voor de grote vitrine
op de begane grond plus alle
hardware (kabels, schermen,

PC's en beamer) in de exposme

Bent u al Vrlend van het

Scouting Nederland Museum?

Tien jaar Vrienden

Tien jaar geleden werden de
club Vrienden van het Scouting
Nederland Museum opgericht.
Via het Bulletin blijven zij op
de hoogte van alles wat er in
hun museum gebeurt, nieuws
over tijdelijke exposities, eigen
publicaties, nieuwe aanwinsten
en welke bijzondere bezoekers
we over de vloer kregen. Dit
Bulletin bestaat dus ook tien
jaar en is in die periode trouw
tweemaal per jaar verschenen.
We zijn onze vaste vrienden
(waaronder ook vriendinnen!)
uiterst dankbaar voor de steun
die zij gaven in de vorm van
schouderklopjes en stortingen
op de giro. We rekenen ook in
de komende jaren graag op u.

Als 'Vriend van het Scouting
Nederland Museum' krijgt u:

# een jaar lang alle Museum
Bulletins  toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.

# De Scouting Museumpas (de
enige museum jaarkaart die wij
accepteren en die u doorlopend
toegang geeft).

# Vrije toegang tot ons
documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken
naar historische  gegevens,
scouting technieken, spelen,
teksten of muziek van liedjes,
enz.

De kosten zijn € 16.- per jaar.
Stort uw bijdrage op giro
4087943 t.n.v. Stichting
Scouting Museum te Leusden
en u krijgt uw pas thuis
gestuurd. Bij voorbaat dank.
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