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Oud en nieuw,

in het museum in
Baarn is en blijft
veel te zien

Na de donkere wintermaanden
is ons en uw museum weer
klaar voor een nieuw seizoen.
Via dit Museum Bulletin willen
wij onze museumvrienden en
vriendinnen graag op de hoogte
brengen van de laatste
nieuwtjes, bijpraten over de
zojuist ingerichte expositie en
iedereen uitnodigen om weer
eens langs te komen. De tijd
vliegt voort. Dit is alweer de
dertiende jaargang van dit
kleine krantje. Zoek er geen
ongeluk achter. We zijn blij dat
we alweer zovele jaren op deze
manier actief kunnen zijn op
Buitenzorg. In het voorjaar van
1994  verscheen het eerste
nummer nadat we eind 1993 in
Baarn het museum openden.
Per jaar kwamen sindsdien
steeds twee nummers uit. Dit is
dus welgeteld nummer 25.

We maken er geen jubileum
van, maar gaan gewoon door.
Met de vaste expositie waarin
naast veel oud ook veel nieuws
te zien is. Met een kleurrijke,
nieuwe expositie en een warme
ontvangst voor iedereen, maar
speciaal voor onze trouwe
vrienden en vriendinnen. Graag
tot ziens in Baarn.

Schilderachtig Scouting

Nieuwe thema tentoonstelling ingericht

De thema exposities, die we
gewoontegetrouw beneden op
de parterre inrichten, geven ons
de kans om een speciaal facet
van Scouting te belichten en
dingen uit onze opslag te halen
die anders onzichtbaar blijven.
We hebben een grote variatie
van onderwerpen gehad, van
honderd jaar kamperen, Baden-
Powell en uniformen tot en met
reclameplaatjes, stripboeken en
speelgoed scoutjes. Thema's en
voorwerpen uit binnen- en
buitenland, die een beeld geven
van Scouting vroeger en nu, die
vergelijken mogelijk maken
met het spel in andere landen
en ook laten zien tegen welke
achtergrond het spel van de
jongens en meisjes zich
afspeelde. Anno 2006 kunnen
we terugzien op bijna honderd
jaar Scouting. De wereld is
ingrijpend veranderd en al die
tijd bleef Scouting bestaan en
groeien. Door zich aan te
passen en mee te veranderen.

Van dit proces geeft onze
nieuwe expositie een prachtig
beeld. Dankzij het werk van
enkele beroemde kunstenaars
zien we de kemnpunten van
Scouting in prachtige kleuren
en vormen voorbijkomen. De
idealen uit de begintijd, zoals
de Engelsman Ernest Carlos
die schetste. De manier waarop
de Amerikaanse beweging zich
ontwikkelde, aan de hand van
de schilderijen van Norman
Rockwell. De spanning en de
gein van het buitenleven, die de
Fransman Pierre Joubert zo
meesterlijk vastlegde.
Beroemde Scouts alledrie en al
jarenlang favoriet binnen de
beweging. In dit Rembrandt-
jaar valt er veel te genieten in
Leiden en in Amsterdam. In
Baarn geven we de Rembrandts
van Scouting de ruimte. Voor
een bijzondere kijk op Scouting
bent u welkom in Baarn. Elke
zaterdagmiddag of op afspraak.
Graag tot ziens.



Kleurige schilderijen uit drie landen

Ernest Carlos, Engeland

De schilderijen van deze Britse
kunstenaar hebben een grote
invlioed gehad op het imago
van Scouting. Ze dateren uit de
allereerste tijd, maar tot in de
jaren 70 kon je de reproducties
nog in onze Nederlandse Scout
Shop kopen.

Topper is The Pathfinder uit
1913. Het beeld van de Boy
Scout met achter zich Christus,
die bemoedigend en bescher-
mend zijn rechterhand op zijn
schouder legt, hing in menig
clubhuis aan de wand. Het
werk werd geéxposeerd in
1914, toen net de eerste
wereldoorlog was uitgebroken
en de Boy Scouts praktische
hulp boden aan land en volk.
Ernest Carlos maakte nog
diverse andere werken. Ook die
waren in de vorm van kleinere
reproducties wijd  verspreid.
Van drie schilderijen waarvan
nooit reproducties in de handel
waren, maakte de archivaris
van de Scout Association voor
ons fotokopieén. Die zijn dus
voor het eerst in ons land te
zien. Kijk naar de idealen die
de kern van Scouting vormen.
De plicht tegenover God en
land, de hulp aan de medemens
en de gehoorzaamheid aan de
padvinderswet.

Norman Rockwell, U.S.A.

Hij was een van de meest
geliefde artiesten in Amerika.
De honderden voorplaten die
hij tekende voor weekblad The
Saturday Evening Post gaven
wereldwijd een kenmerkende
en positieve kijk op de way of
life in de States. Door zijn
reclamewerk zagen bedrijven
hun omzet stijgen en dankzij
zijn illustraties bereikten vele
boeken een topoplage.

Ruim 50 jaar lang maakte hij
elk jaar een schilderstuk voor
Scouting. Als kalenderplaat
werden ze van coast tot coast
verspreid en vormden ze een
prachtige reclame voor de Boy
Scouts of America. Een gratis
gebaar dat onbetaalbaar was.
Naast een aantal kalenders
laten we ook ander werk van
deze beroemde kunstenaar
zien, karakteristiek voor zijn
kijk op het leven en de stijl van
Scouting in zijn land.

Pierre Joubert, Frankrijk

Als we aandacht geven aan dit
soort kunst, mogen we deze
Fransman niet vergeten. Als
geen ander wist hij het plezier
van Scouting weer te geven. Na
de ernst van Ernest Carlos en
de vaak strak officiéle Scouts
op de schilderijen van Norman
Rockwell zien we hier de
Franse slag, met veel pret van
samenzijn, losse uniformen en
volop beweging. Het plezier
spat van de prenten af.

Als illustrator van de boeken en
bladen van de Scouts de France
bepaalde Joubert het imago van
de beweging waarvan hijzelf
sinds zijn jeugd deel uitmaakte.
Hij nam deel aan meerdere
Wereld Jamborees en werkte
ook voor de verenigingen in
Belgié en Nederland. EIf jaar
geleden wijdden wij in Baarn al
een expositie aan deze artiest
en vinden dat hij niet gemist
mag worden in deze show.

Britse Scouts paraat
in eerste wereldoorlog

Als extraatje tonen wij ook een
indertijd razend populaire prent
die de dienstvaardigheid van de
Scouts laat zien bij het begin
van de eerste wereldoorlog. De
maker is A. Chevallier-Tayler.

De activiteiten van de Britse
Scouts waren ook in ons land te
volgen via het propagandablad
De oorlog in beeld. Ook de
Girl Guides waren hierin te
zien en de Scout kustwacht.



Baarnse belevenissen

Welkom 1Jzeren Hein

Toen wij enige weken terug op
vrijdag de museumtrappen op
klommen, troffen wij naast de
poppen  met  Nederlandse
uniformen een ons onbekende
gast. Een kleine stalen Scout,
compleet met hoed, das, stok
en zelfs patrouillelinten, alles
van onbreekbaar metaal. Waar
kwam deze vrolijke indringer
vandaan? Beheerders noch
kampwachten hadden hem zien
binnensluipen. We hebben deze
IJzeren Hein een mooi plekje
gegeven bovenaan de trap. Hij
heet daar de bezoekers welkom
met een vriendelijke glimlach.

De stoel van de Baron

Uit de nalatenschap van een
vroegere commissaris kregen
wij naast meer gebruikelijke
dingen als badges en boeken
ook een ouderwetse leunstoel.
Deze zetel behoorde toe aan de
hoofdcommissaris van de K.V.,
Baron van Voorst tot Voorst,
zo werd ons uitgelegd. Het
klassieke meubelstuk had na de
verhuizing uit Den Haag flink
te lijden gehad, maar dankzij
de zorgen van onze stoffeerder
ziet 'ie er nu weer vorstelijk uit.
Zodra we een goed plekje voor
'm hebben krijgt het bezoek
deze zetel met historie te zien.

Nieuwe oude insignes
Vaardigheidsinsignes laten zien
hoe Scouting zich ontwikkelde
in de afgelopen eeuw. Naast
klassicke veteranen als Tolk,
Brandweerman en Ambulance
had je ooit insignes als Lucht-
bescherming, Marconist en
Aviateur. Wat moet je in de
tockomst met Gids. als efke
automobilist een Tomtom op
zijn dashboard heeft en met
Seiner nu iedereen zo'n handig
mobieltje bij zich draagt?

Onze serie insignes is bijna
compleet, maar toch konden we
dankzij gulle giften nog wat
gaatjes vullen met oude vilten
welpeninsignes en zelfs een
zelf geborduurd noodinsigne
EHBO uit 1945, Deze Kleine
verbeteringen in de vaste
expositie vallen nauwelijks op,
maar zijn toch het bewijs dat
we blijven streven naar een zo
volledig mogelijk overzicht.

The Bridge is Safe

Dat is de titel van een audio
visual die het verhaal vertelt
van Jan van Hoof, de redder
van de Waalbrug in 1944. De
maker, Henk Tulp, won er het
Great Northern AV Festival
mee te Wilmslow, Engeland.
Wij konden Henk van dienst
zijn met gegevens over het
Scoutingverleden van de held
uit Nijmegen en kregen van
hem een DVD van de tien
minuten durende documentaire.
Museumvrienden die interesse
hebben kunnen ons vragen om
een privé vertoning.

Eurojam 2005

Ter voorbereiding van de grote
Jubileum Wereld Jamboree in
Engeland, volgend jaar, werd
afgelopen zomer de Eurojam
gehouden op hetzelfde terrein
en volgens dezelfde regels. Een
groot Nederlands contingent
nam deel en de jeugd genoot
met volle teugen. Van deze
generale repetitie kregen wij
diverse objecten, die u in de
bibliotheek kunt bewonderen.

Nieuwe aanwinsten

Steeds meer mensen weten ons
museum te vinden. Dat merken
we ook aan de gestage stroom
van leuke objecten die men ons
komt brengen. Meest opvallend
waren de volgende aanwinsten:
een vooroorlogs groen shirt van
een SPL kroonverkenner, de
complete set van drie Jan van
Hoofkruizen, een  prachtig
plakboek met foto's en knipsels
uit de begintijd in Zeeland, een
doosje vol vooroorlogse badges
uit Nederlands Indig, enz. enz.
We blijven ons aanbevolen
houden voor dit soort zaken.




De Vrienden van het Scouting Museum

Museumbestuur uitgebreid
Afgelopen jaar zijn 2 nieuwe
bestuursleden aangetreden:
Paul Heessels en Kees Ribbens,
Naast Adri. Klaas, Gerard en
Jan in het bestuur en ons team
van rondleid(st)ers llse, Bert,
Jolanda, Geert-Jan, Joop en
Theo kunnen we nu de taken
verdelen en in noodgevallen
elkaar vervangen. Vele handen
maken licht werk.

Federatie Scouting Musea

Op initiatief van het bestuur
van Scouting Nederland is een
federatic  opgericht, waarin
naast ons nationale museum in
Baarn ook de regionale musea
Rotterdam en Haagse randstad
zijn opgenomen. Vooral bij de
komende jubilea in 2007 en
2010 (100 jaar Scouting in
respectievelijk de wereld en in
Nederland) garandeert dat een
soepeler samenwerking om de
verjaardagen extra historische
luister bij te zetten.

Mooie prentbriefkaarten

Bij de jaarswisseling gaf ons
museum traditioneel een leuke
prentbriefkaart uit, ditmaal met
de reproductie van een antieke
showcard (1910) met reclame
voor het kerstnummer van
weekblad The Scout.

Via onze vrienden van het
Scouting museum in Arlon (B),
ontvingen wij twee kleurige
prentbriefkaarten. De ene toont
het schilderij van G. Swinstead,
(dat in onze vaste expositie
hangt) en de redding in beeld
brengt van een kind dat is
aangereden door een op hol
geslagen paard. De andere met
een door Pierre Joubert
getekende prent van Scouts uit
diverse landen die insignes
ruilen op een Jamboree,
Vrienden van ons museum die
belangstelling hebben voor een
of meer van deze kaarten: ze
zijn zolang de voorraad strekt
te koop bij uw museumgids.
Vraag er even om.

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur.
Komt u op bezoek met een
groep van tenminste 15 perso-
nen, dan ontvangen wij u graag
ook op andere tijdstippen.
Maak dan wel tijdig een
afspraak met Adri Saltzherr
(030 2717906) Zij regelt dan de
toegang en zorgt voor een <an
het gezelschap  aangepaste
rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting
labelterrein Buitenzorg, Am-
sterdamse Straatweg 51, Baarn

Vrijdag werkdag

Elke vrijdag van 10 - 14 uur is
onze museum werkploeg actief
met onderhoud van de vaste
expositie, registratie van de
collectie en opslag van nieuwe
aanwinsten. Vaak zijn er ook
gasten op bezoek, kampeerders
die op Buitenzorg verblijven
voor een rondleiding of lieden
die iets op willen zoeken in
onze bibliotheek. Vrienden die
eens langs willen komen zijn
van harte welkom. De koffie
met een koekje staat klaar.

De Vrienden van het

Scouting Museum

Via dit Bulletin blijven de
Vrienden van ons museum op
de hoogte van alles wat er in
hun museum gebeurt. Nieuws
over tijdelijke exposities, eigen
publicaties, nieuwe aanwinsten,
komende bijeenkomsten en
welke bijzondere bezoekers we
over de vloer kregen. Het
Bulletin  verschijnt tweemaal
per jaar.

Dankzij de steun van onze
vaste vrienden (waaronder ook
vriendinnen!) kunnen wij de

lopende kosten van  het
museum betalen en bijzondere
zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven
welkom om even bij te praten,
nieuwe aanwinsten te bekijken
en mee te maken hoe hun
museum reilt en zeilt.

Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne
manier is  het  Scouting
Nederland Museum te vinden
en dat leverde tot nu toe veel
extra en bijzondere contacten
op.

Allereerst is er onze eigen site;
wiww.nationaalmuseun.scouting.nl
waarop alle informatie is te
vinden over onze collectie, de
openingstijden en de actuele
thematentoonstelling. '
Voorts wordt via de sites van |
Scouting Nederland en die van
Buitenzorg naar ons verwezen.
Met één klik bent u bij ons.
Ons e-mail adres is:
Museumbaarn(@scouting.n|

Als 'Vriend van het Scouting
Nederland Museum' krijgt u:

# een jaar lang alle Museum
Bulletins  toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.

# De Scouting Museumpas (de
enige museum jaarkaart die wij
accepteren en die u doorlopend
toegang geeft).

# Vrije toegang tot
documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken
naar historische  gegevens,
scouting technieken, spelen,
teksten of muziek van liedjes,
enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar.
Stort uw bijdrage op giro
4087943 tov. Stichting
Scouting Museum te Leusden
en u krijgt uw pas thuis
gestuurd. Bij voorbaat dank.

ons

Scouting Nederland Museum
Bulletin
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De laatste nieuwtjes

uit ons en uw
Scoutingmuseum
in Baarn

Hier ligt het tweede nummer
van ons Museum Bulletin voor

u. Na de drukke zomermaanden -

waarin we veel binnen- en
buitenlandse Scouts hebben
ontvangen en rondgeleid, komt
de najaars- en wintertijd en
willen we via dit bulletin onze
museumvrienden weer op de
hoogte brengen van wat er
allemaal is voorgevallen,

Op alle zaterdagmiddagen was
er een gastvrouw of gastheer
aanwezig om onaangekondigde
bezoekers te ontvangen. Elke
vrijdag was ons vaste team in
actie om schoonmaak en klein
onderhoud te verzorgen. om de
collectie te registreren en alle
andere noodzakelijke dingen te
doen. Daar kwamen vaak nog
rondleidingen bij voor op
Buitenzorg verblijvende scouts
plus de ontvangst gasten die
ons kwamen verrassen met
oude en welkome voorwerpen.
Al met al was het weer een
druk seizoen en valt er dus het
gen en ander te melden aan
onze museumvrienden.

In de maanden september en
oktober zijn wij nog elke

zaterdagmiddag open. Daarna
alleen op afspraak. We hopen u
voor de winter weer eens in
Baarn te mogen begroeten en
zeggen daarom Graag tot ziens.

Schilderachtig Scouting
Tentoonstelling blijft nog even

We hebben de afgelopen tijd
veel complimenten ontvangen
en lovende woorden gehoord
over onze tentoonstelling van
schilderijen van buitenlandse
Scouts / kunstenaars. Het bleek
dat de oudere bezoekers goede
herinneringen hadden aan de
prenten van de Engelsman
Ernest Carlos, die vroeger
menig troephuis sierden. Ook
het werk van de Fransman
Pierre Joubert en de Amerikaan
Norman Rockwell was bij hen
niet onbekend. Maar voor de
jeugd ging het meestal om een
eerste kennismaking.
Het gaat ook om illustraties die
je hier in Nederland slechts af
en toe in een tijdschrift vond en
inmiddels toch al weer aardig
gedateerd zijn.
Voor de verzamelaars van
Scouting postzegels en padvin-
ers prentbriefkaarten was het
een belevenis om nu de
illustraties op groot formaat te
kunnen bekijken.

Een extra bijzonderheid van
deze prenten is dat ze een beeld
van Scouting geven dat niet,
zoals bij de foto's uit die tijd
zwart wit is, maar dat we ook
de kleuren kunnen zien. Dat
geeft toch een extra dimensie
aan het geheel.

Grappig is ook om het verschil
te zien tussen de idealistische
schilderijen van Ernest Carlos,
de vaak grappige platen van
tijdschriftillustrator  Rockwell
en het sportieve en speelse
werk van Joubert. Toch zijn het
allemaal beelden waar de
betreffende verenigingen graag
reclame mee maakten en die
wat dat betreft ook beslist
effect gehad zullen hebben.
Wie de expositie nog niet zag,
of wie nog eens wil kijken: tot
november blijven de vitrines
nog intact en laten we alle
meesterwerken hangen. Daarna
komt er weer een heel andere
en volkomen nieuwe expositie.
Daar hoort u later over.



Historische kennis komt van pas

Welkomstboek voor Maxima
Begin dit jaar werd bekend dat
prinses Maxima de nieuwe
beschermvrouwe wordt van
Scouting Nederland. Bij haar
eerste bezoek aan het Landelijk
Service Centrum in Leusden
werden afspraken gemaakt over
de samenwerking en kreeg de
prinses een in fraai met goud
bedrukt en in donkerblauw
kunsteer gebonden boek cadeau
met de geschiedenis van de al
90-jaar bestaande band tussen
het Oranjehuis en Scouting,
Voor je juiste gegevens was de
vereniging bij ons museum aan
het juiste adres. We duikelden
de fraaiste foto's op van prins
Hendrik in padvindersuniform,
van koningin Wilhelmina, die
zijn taak in 1934 overnam, van
prinses Juliana, die in 1936
beschermvrouwe werd van de
Padvindsters en die ook als
Koningin zeer actief bleef en
trouw aan de beweging. Prins
Bernhard was vanaf 1937 bij de
Nationale Padvindersraad (van
NPV en KV) betrokken, alle
vier de prinsessen waren
Kabouter en Padvindster, prins
Claus was beschermheer van
Scouting Nederland en zo
bleek uit het boek dat prinses
Maxima als tiende lid van ons
koningshuis in een rijke traditie
treedt van 90 jaren.

Het fraai uitgevoerde boek is in
een oplage van 10 exemplaren
gedrukt. Nummer | was voor
de nieuwe beschermvrouwe,
nummer 2 voor de voorzitter
van de vereniging, nummer 3
was voor ons museum en de
rest ligt in Leusden in de kluis.
Ook wij bewaren dit kostbare
boek achter slot en grendel,
maar voor vrienden van het
museum draaien we op verzoek
graag de sleutel om en
schuiven de grendel weg, zodat
zij dit mooie koninklijke album
kunnen bekijken. Wel van
tevoren even uw komst melden
alstublieft.

Qorlogsarchief ontvangen
Gedurende de 2e wereldoorlog
was in Londen de TVNP actief.
De Tijdelijke Vereniging van
Nederlandse Padvinders hield
namens de door de Duitsers
verboden vereniging contact
met 't Boy Scouts International
Bureau en met de Scouts uit
andere bezette landen. Prins
Bernhard was de voorzitter en
de leden waren werkzaam bij
de regering in ballingschap of
dienden bij de Prinses Irene
Brigade. De secretaris van de
vroegere TVNP verraste ons
met het complete archief met
alle correspondentie en notulen
van de vergaderingen.

De TVNP liet onder andere de
kaki dassen (10.000 stuks)
vervaardigen die de verdwenen
of te klein geworden uniformen
moesten vervangen en verzond
de boeken die de Canadese
Scouts hadden gedrukt om na
de bevrijding de beweging
weer op gang te helpen.

Zowel de dassen als de boeken
hebben altijd een ereplaats
gehad in ons museum, maar we
weten nu meer van de achter-
grond van deze objecten.

Amerikaanse aanwinsten

Uit het land van onbegrensde
mogelijkheden en een kolossaal
aantal Scouts schaften we een
tweetal fraaie boeken aan. Het
ene over de historie van de Boy
Scouts of America en het
andere over het bijzondere
verzamelgebied van poppen in
uniformen van de Girl Scouts.
Vorig jaar hadden wij enkele
van dit soort poppen in onze
thematentoonstelling, maar we
wisten niet dat er zo veel van
die getiniformeerde speeltjes
zijn gemaakt. Beide boeken
zijn rijk geillustreerd en een
kleurrijke aanwinst voor ons
documentatiecentrum.

Alle onderscheidingen

De expositie onderscheidingen
kan komende winter opnieuw
worden verbeterd en uitgebreid
met zowel oude als nieuwe
exemplaren.

Allereerst kregen we uit de
erfenis van een verzamelaar het
gouden. zilveren en bronzen
Jan van Hoofkruis, medailles
voor reddingen die bij zowel
NPV als KV in gebruik waren.

De serie waarderingstekens van
Scouting Nederland is dit jaar
uitgebreid met een bronzen
teken. En de serie speldjes voor
langdurig lidmaatschap telt nu
ook een exemplaar voor 60 jaar
activiteit. De bronzen medaille
en alle speldjes kregen wij ten
geschenke en daardoor kunnen
wij binnenkort de complete
range van vroeger en nu tonen.

A




Baarnse belevenissen

Afkomst [Jzeren Hein

In ons vorige Bulletin meldden
wij dat wij verrast waren met
de plotselinge aanwezigheid
van een gewichtige metalen
Padvinder, die zonder spoor
achter te laten een plaats had
gekozen tussen de poppen met
Nederlandse uniformen.
Inmiddels weten we meer over
de afkomst van onze Hein. Hij
komt uit de nalatenschap van
een oud-scout en Hein werd
samengesteld uit onderdelen
die gebruikt werden in de
spinnerij en de weverij van de
Enka (kunstzijde) fabrieken in
Arnhem.

Onze Hein heeft postgevat bij
het begin van onze expositie en
staat symbool voor de kracht en
de onverwoestbaarheid van de
Scouting formule.

WAGGGS werelduniform
Een modieuze aanwinst is het
uniform dat gedragen wordt
door de bestuursleden van de
World Association of Girl
Guides and Girl Scouts, ofwel
de WAGGGS. We kregen het
cadeau van Liesbeth Lijnzaad,
die als lid van het Constitutions
Committee actief was. Voor de
dames van de internationale
organisatie is er volop keuze uit
kledingstukken die passen bij
meer of minder officiéle
gelegenheden en bij de variatie
aan klimaten wereldwijd.

De schenking van Liesbeth is
ruim voldoende om er twee
poppen mee aan te kleden en
toch, zo schreef zij, slechts de
helft of een derde van wat er
beschikbaar is. Wij kozen de
leukste combinatie en zetten
die op de volwassen damespop
in onze internationale afdeling.
Hartelijk dank Liesbeth.

©
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Bezoek Baden-Powell

De VPRO vond een plaat met
een toespraak die Chief Scout
Baden-Powell op 13 augustus
1933 in Nederland hield. In de
radio-uitzending van precies 73
jaar later, op zondagmorgen in
het programma OVT, was deze
toespraak te horen.

Enkele weken eerder werd ons
museum benaderd met de vraag
of wij meer wisten van dit
bezoek. Dat wisten wij. Het
ging om een scheepscruise van
de complete familie B.-P. met
650 leidsters en leiders van Girl
Guides en Boy Scouts vanuit
Engeland over de Noordzee en
de Oostzee naar Polen, de
Baltische staten, Scandinavié
en boven Schotland langs terug
naar Engeland. De eerste stop
was Rotterdam, waar de club
verwelkomd werd door veel
Padvindsters en Padvinders.
Het ging met autobussen naar
Wassenaar (waar de toespraak
volgde) en waar weer andere
Hollandse meisjes en jongens
aanwezig waren. Dankzij het
logboek van deze tocht uit onze
bibliotheek en verslagen uit
maandblad De Padvindster kon
onze conservator commentaar
leveren in de live uitzending.

Website werkt subliem

Ons museum wint aan bekend-
heid. Vooral de website zet
mensen op het goede spoor.
Wij kregen de afgelopen tijd
vaak schenkingen van mensen
die op de een of andere wijze
oude spullen hadden die ze te
mooi vonden om weg te gooien
en waarvan ze dachten dat die
thuis hoorden in een museum.
Ingebonden tijdschriften, dozen
boeken, blikjes met badges,
pakjes documenten, van alles
werd ons toegestuurd of
mochten we ophalen. Gered
van de vuilnisbak en mooie
aanwinsten voor onze collectie.
Vooral voor schenkers die niet
zelf actief waren binnen de
beweging bleek internet de weg
te wijzen naar Baarn.

Vondelingen welkom

Een goede vriendin van ons
museum wilde van haar grote
collectie Scouting romans af en
vroeg of ze die te vondeling
mocht leggen in Baarn. Dat
mocht natuurlijk en het was een
groot succes. Allereerst voor de
leden van onze boekenclub, die
ineens lang gezochte titels op
de plank zagen staan en dankzij
de vriendenprijsjes die achterin
vermeld waren met een grote
stapel aanwinsten naar huis
gingen. Vervolgens voor veel
kampeerders die op Buitenzorg
de boekenkast ontdekten en
hun slag sloegen. De kas van
het museum werd door deze
actie genereus gespekt en zo
was iedereen blij met deze
verrassende vondelingen.

De inhoud van de boekenkast
wordt regelmatig ververst en
voor liefhebbers is het zaak om
vaak langs te komen. Boeken
en tijdschriften voor prijzen
waar De Slegte jaloers op is.



Gratis het museum in

Er is in Nederland recentelijk
weer een discussie gevoerd of
de musea wel toegangsprijzen
moeten hanteren of dat ze de in
feite aan het Nederlandse
publiek toebehorende kunst en
cultuurschatten gratis moeten
tonen. Zou de belangstelling er
groter van worden en zouden
de bezoekersaantallen groeien?
In Engeland zijn de musea al
enkele jaren gratis toegankelijk
en het zou de moeite waard zijn
om daar eens te zien of er een
verandering (en verbetering) is
ingetreden. Daarnaast zouden
buitenlandse bezoekers wel
moeten betalen, wat weer op
praktische bezwaren stuit.

Ons museum is ooit gestart met
een fraaie prijskaart waarop
verschillende tarieven te zien
waren voor volwassenen. voor
jeugd en Scouts in uniform. In
de praktijk bleek al snel dat het
aardiger en eenvoudiger was
om iedereen maar gratis toe te
laten en hooguit te wijzen op
de bus aan het eind van de
rondwandeling, waarin je vrij
was een bijdrage te stoppen.

Er zit regelmatig iets in de bus,
maar te weinig om de kachel
van te stoken of het licht aan te
doen.  Onderscheid maken
tussen binnen- of buitenlandse
bezoekers doen we ook al niet
en dus heeft de penningmeester
wel eens zorglijke rimpels op
zijn voorhoofd als hij onze kas
natelt. Gelukkig hebben wij in
de vereniging Scouting
Nederland een prima huisbaas
(zie het artikeltje hier rechts),
maar we prijzen ons toch ook
gelukkig met de steun die wij
krijgen van onze vrienden en
vriendinnen. Dankzij hun hulp
kunnen wij doorgaan zonder in
de schulden te raken.

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur.
Komt u op bezoek met een
groep van tenminste 15 perso-
nen, dan ontvangen wij u graag
ook op andere tijdstippen.
Maak dan wel tijdig een
afspraak met Adri Saltzherr
(030 2717906) Zij regelt dan de
toegang en zorgt voor een aan
het gezelschap aangepaste
rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting
labelterrein Buitenzorg, Am-
sterdamse Straatweg 51, Baarn

Stijgende kosten

Sinds de komst naar Baarn
heeft ons museum een contract
met Scouting Nederland dat de
huur van het koetshuis voor de
symbolische som van | gulden
regelt en daar bovenop de
kosten van warmte en licht.

Dit contract wordt gewijzigd
van gulden naar Euro (nog
steeds een prikje!) maar de
energie bleek viermaal zo duur
te zijn geworden. We zullen
dus dieper in de buidel moeten
tasten

De Vrienden van het

Scouting Museum

Via dit Bulletin blijven de
Vrienden van ons museum op
de hoogte van alles wat er in
hun museum gebeurt. Nieuws
over tijdelijke exposities. eigen
publicaties, nieuwe aanwinsten,
komende bijeenkomsten en
welke bijzondere bezoekers we
over de vloer kregen. Het
Bulletin verschijnt tweemaal
per jaar.

Dankzij de steun van onze
vaste vrienden (waaronder ook
vriendinnen!) kunnen wij de
lopende kosten van  het
museum betalen en bijzondere
zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven
welkom om even bij te praten,
nieuwe aanwinsten te bekijken
en mee te maken hoe hun
museum reilt en zeilt.

Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne
manier is het  Scouting
Nederland Museum te vinden
en dat leverde tot nu toe veel
extra en bijzondere contacten
op.

Allereerst is er onze eigen site:

www.nationaalmuseum.scouting.nl |
waarop alle informatie is te |

vinden over onze collectie, de
openingstijden en de actuele
thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van
Scouting Nederland en die van
Buitenzorg naar ons verwezen.
Met één klik bent u bij ons.
Ons e-mail adres is:
Museumbaarn(@scouting.n|
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Als 'Vriend van het Scouting
Nederland Museum' krijgt u:

# een jaar lang alle Museum
Bulletins toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.
# Vrije toegang
documentatiecentrum.
# Kosteloze hulp bij het zoeken
naar historische  gegevens,
scouting technieken, spelen,
teksten of muziek van liedjes,
enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar.
Stort uw bijdrage op giro
4087943  tn.v. Stichting
Scouting Museum te Leusden
en u krijgt uw pas thuis
gestuurd. Bij voorbaat dank.

tot ons
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