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Veel goed nieuws
uit ons en uw
Scoutingmuseum
in Baarn

Hier zijn we weer met een
nieuw nummer van uw en ons
Museum Bulletin. Vanaf het
eerste weekend in maart zijn
wij volop open. Op zaterdag
staan onze gastheren en
gastvrouwen van 2 tot 5 uur
klaar om bezoek, al of niet in
groepsverband, te ontvangen en
rond te leiden.

Dat wil niet zeggen dat in de
achter ons liggende winter het
museum verlaten was. De vaste
ploeg vrijwilligers die zorgt
voor het benodigde onderhoud,
voor registratie van aanwinsten
en aanvullen van de collectie,
ontving nog allerlei bezoek.
Daarnaast is op de parterre een
fraaie nieuwe tentoonstelling
ingericht die het hele komende
seizoen te zien blijft.

Aan de vaste expositie zijn tal
van nieuwe zaken toegevoegd.
Kortom, het is hoog tijd om de
vrienden van ons museum even
bij te praten. Daarvoor dient dit
Bulletin. Mogen wij u gauw
weer eens verwelkomen in

Baarn? Graag tot ziens

Nieuwe expositie:

Scouting in de speelgoedwinkel

Dat is de titel van de expositie
die dit jaar te zien is. De
vitrines op de begane grond
lijken wel de etalages van een
speelgoedwinkel. Poppen,
beren, spellen, speelkaarten,
kleurboeken,  poézieplaatjes,
legpuzzels. spaarpotten, je kunt
het zo gek niet bedenken of het
is er te zien. En alles heeft te
maken met Scouting.

De poppen dragen uniformen
uit de Gildewinkel. De beren
zijn minimaal voorzien van een
das (de jongste zat afgelopen
zomer nog in Engeland op de
Wereld Jamboree!) De kaarten
van de kwartetspelen laten zien
wat een Boy Scout en een Girl
Guide in Engeland in de jaren
50 allemaal deed en wist. Van
het aloude Padvindersspel zijn
wel 10 varianten te zien, de
eerste uit 1923, de laatste van
2007. De patrouilledieren erop
zijn getekend door Baden-
Powell zelf. Op de legpuzzels
uit de jaren 50 zie je olifanten
die kamperen en een trektocht
maken. Op de kolossale vloer-
puzzel uit 1975 legt de Kkort
tevoren opgerichte vereniging
Scouting Nederland uit welke
speltakken er zijn. De oudste
speeltjes moet je zoeken bij de
miniscoutjes die vanaf 1909 in
Engeland gemaakt werden door

een fabrikant van soldaatjes.
De vreedzame kereltjes bleken
een verkoopsucces, zodat in
Frankrijk. Duitsland en andere
landen ook van die dappere
kleine jongelui verschenen. De
eerste waren van lood, iets wat
je tegenwoordig in de speel-
goedwinkels niet meer zult
aantreffen. Al in de jaren 30
werd het gezondere elastolin
gebruikt, een mengsel van lijm
en zaagsel rond een skeletje
van ijzerdraad. Na de oorlog
kwam plastic in gebruik. Die
hele ontwikkeling wordt door
de dappere scoutjes in beeld
gebracht. Bij de spaarpotten
valt een Amerikaans exemplaar
op. gemaakt van gietijzer. Als
je geld in de gleuf van de tent
schuift, seint een Boy Scout
met zijn vlag dat de buit binnen
is. Er zijn ook platte aankleed-
poppen. Gedrukt op linnen om
er met een wattenvulling een
veilige knuffelscout van te
maken. Of gedrukt op slecht
oorlogspapier omdat er rond
1943 in Engeland aan van alles
schaarste was.

Er valt nog veel meer van te
vertellen van alle bijzondere
speeltjes en er is veel meer te
zien op deze kleurrijke en leuke
tentoonstelling. We hopen dat
u snel komt kijken,



Onze collectie blijft groeien

Veel nieuwe aanwinsten

Ook in onze vaste expositie is
veel nieuws te zien. We doen
een kleine greep:

De kolossale Delftsblauwe vaas
die in 1946 aan districts- en
hoofdcommissaris ~ Oosterlee
werd geschonken bij zijn
afscheid kreeg een ereplaatsje
aan een van de muren.

De telefoons waar je de stem
van Baden-Powell kon horen
zijn vervangen door een slim
schilderijlijstje waar in kleur en
beweging het leven van B-P te
zien is in de vorm van foto’s en
filmbeelden. Ook zijn stem is
te horen plus die van koningin
Wilhelmina bij de opening van
de Jamboree van 1937.

We kregen bezoek van enkele
leden van de Badgers Club uit
Engeland. Deze oude bekenden
en super verzamelaars stuurden
na afloop een prachtige serie
insignes, uitgegeven in 2000 ter
gelegenheid van de millennium
wisseling. In de welbekende
klappers aan de wand is deze
collectie uit vele landen te zien.
Een lang gekoesterde wens
ging in vervulling toen we een
fors schaalmodel kregen van
een Lelievlet. Het schip is echt
van metaal gemaakt met een
houten mast, witte zeilen, en de
tuigage is levensecht. Het

model kreeg een plaatsje tussen
het NPV en het NPG gedeelte.
want zowel de meisjes als de
jongens maakten en maken nog
steeds gebruik van dit echt
Nederlandse standaardschip.

Historische foto’s

Hoezeer foto’s bruikbaar zijn
bij de geschiedschrijving, is te
zien in het boek Scouting 100
dat vorig jaar verscheen en
waarin ruim 400 foto’s uit ons
archief zijn afgedrukt.

We proberen ook deze collectie
steeds uit te breiden en daarom
waren we blij dat we een mooie
serie persfoto’s konden kepen
voor een schappelijke prijs.
Ook uit particuliere hoek wordt
regelmatig fotomateriaal aan
ons toevertrouwd. Recentelijk
een kostelijk album dat in de
jaren 30 werd gemaakt voor
Akela Dicky Konijn, toen
AHKC  welpen van de
Katholieke Verkenners. Ook
foto’s wvan vroege cursussen
voor aspirant welpenleidsters,
waaraan zij meewerkte en van
de kampen die zij met haar
eigen horde (uit Alkmaar)
meemaakite.

Heerlijk...hoeden

Bruine Padvindershoeden zijn
geen bijzonderheid in onze
collectie. We lenen ze zelfs uit
bij de oude uniformen. Maar de
blauwe hoeden van de meisjes,
die al een halve eeuw uit de
mode zijn, kom je minder vaak
tegen. Onze padvindsterspop
heeft er een op en bij de vitrine
van de Gidsen hangt een echte
leidstershoed met opgeslagen
rand. Uit een erfenis kregen we
recentelijk diverse uniformen
en daarbij een leidstershoed
van het NPG, met kokarde. We
zijn er reuze blij mee.

Zeldzaam kampinsigne

Het Nationaal Kamp dat in
1913  in  [Jmuiden werd
gehouden is een bijzonder
evenement in de historie van
Scouting in Nederland. Een
soort voorloper van de -latere
Jamborees en belangrijk door
de toenadering die het teweeg
bracht tussen de NPO en de
NPB, twee concurrerende
padvindersverenigingen, die in
1915 de NPV vormden.
Verzamelaars staan vaak te
kwijlen bij de vitrine waarin we
de souvenirs van dit kamp
exposeren. Vooral de medaille,
waarschijnlijk ’s werelds eerste
Scouting kampinsigne, is voor
insigneverzamelaars een heilig
maar onbereikbaar object.

We waren dan ook gelukkig
toen we kort geleden nog zo'n
deelnemersmedaille kregen
aangeboden voor een prettige
prijs. Zo'n extra exemplaar
geeft een veilig gevoel.




Baarnse

Museum op de TV

Skoda heeft een nieuw model
auto uitgebracht, de Skoda
Scout. Bavo Galema, die voor
RTL het programma Gek op
wielen presenteert en dit model
ging uittesten, vond het een
mooie gelegenheid om het 100
jaar bestaande Scouting in het
programma op te nemen. Dus
kwam hij met cameraploeg en
auto naar Baarn.

Naast uiteraard de fraaie auto
kwamen het museum en onze
collectie uitgebreid in beeld.
Op het terrein van Buitenzorg
werd een terreinrit gefilmd
waarbij oud-welp Bavo en onze
conservator, die meenden het
zonder navigatieapparaat te
kunnen  doen, jammerlijk
verdwaalden. Leuk toeval:
behalve Bavo bleken ook de
regisseur en de cameraman
voormalige Scouts.

Voorraad in kratten

Op de zolder van een der
gebouwen op Buitenzorg heeft
het museum opslag van spullen
die niet direct nodig zijn. Op de
zolder huizen ook muizen, die
belangstelling hebben voor de
antieke bewaarsels. Daarom is
een aantal afsluitbare kunststof
kratten aangeschaft waarin de
zeldzame zaken welbeschermd
kunnen wachten tot de plicht
hen roept.

Contingent terug

Het Nederlands contingent naar
de Wereld Jamboree vorige
zomer in Engeland heeft in een
prachtig boek alle belevenissen
opgesomd en afgebeeld. Van
het alleen voor deelnemers
bestemde boek kreeg ook ons
museum een exemplaar. Het
staat te pronken in de boeken-
kast en voor vrienden van het
museum halen we graag dat
fraaie boek ter inzage er even
uit,

Verzamelaars vergaderen
Baarn ligt lekker centraal, vond
ook het bestuur van de Scouts
verzamelaars vereniging. Onze
vrienden van deze NVVSO
zien, zeer terecht, het museum
als een beetje hun eigen terrein.
De meeste leden van onze staf
komen uit de NVVSO. Het
bestuur en de medewerkers
vergaderden in februari in het
museum en we verwachten
volgend jaar weer een ruildag
waar je dus niet alleen mooie
dingen kunt zien, maar ook
kunt kopen of ruilen.

Boekenclub in Baarn

Uit de NVVSO ontstond in
1995 een clubje liethebbers van
Scouting boeken en bladen. Ze
komen sindsdien tweemaal per
jaar in Baarn bij elkaar en ze
hebben inmiddels alle boeken
en bladen die Scouting ooit
uitgaf gecatalogiseerd. Nu die
taak volbracht is. wordt er bij
elke bijeenkomst een lezing
gehouden waarbij bijzondere
boeken ter tafel komen. Eind
2007 waren dat boeken uit de
oertijd. boeken van B-P en
moderne nadrukken van de
meest zeldzame uitgaven. Het
is een mooie kans om deze
merkwaardigheden  zelf te
kunnen doorbladeren.

belevenissen

Vragen staat vrij

Het is verrassend hoeveel
vragen wij krijgen vanuit alle
hoeken en gaten van ons land.
Kunt u mij helpen aan de
oranje das met groene kikker
achterop van de groep waarvan
in lid was in het ziekenhuis in
de jaren 50? Weet u de juiste
tekst van die vell met al die
gerechten en die je als het
geluid van een trein moet laten
klinken: soep, soep, groente-
soep, groentesoep. enz. Er
komt ook jus in voor en het
eindigt met ijssss.

In een boek voor de senioren
heb ik een foto nodig van een
clubhuis zoals dat er in de jaren
30 uit zag. U weet wel, zo'n
betimmering met schaaldelen
en versierd met totems.

Ik zoek een exemplaar van Het
Verkennen voor Jongens en
ook van Zwervend op de weg
naar levensgeluk. Kunt u mij
daaraan helpen?

Het ene geval is makkelijker op
te lossen dan het andere.
Boeken hebben we vaak
beschikbaar, foto’s ook. Die
vell zoeken we op en mailen
we door, maar die groepsdas,
daar hebben we er zelf maar
één van, in de collectie BE en
die moet de vrager dus zelf
maar namaken op onze aan-
wijzingen. We doen ons best.




De Vrienden van het Scouting Museum

Het is een hele maar leuke klus
om een museum als het onze
aan de gang te houden. Het
vraagt veel tijd en aandacht van
de vrijwilligers die zorgen voor
de dagelijkse gang van zaken,
voor het sorteren en registreren
van alle bezittingen, voor het
inrichten van exposities, voor
het afstoffen, aanvegen, lampen
vervangen en noem maar op.
Gelukkig hebben we een actief
bestuur, deskundige stafleden.
vriendelijke gastvrouwen en
gastheren, de beheerders van
Buitenzorg, waar we inwonen,
de professionals van Leusden,
die ons inschakelen om de
meest merkwaardige vragen te
beantwoorden en, last but not
least, een schare vrienden van
het museum die ons volgen en
steunen.

Vorig jaar konden we onze
vrienden verrassen met een
gratis boek. Scouting 100. dat
werd samengesteld met
honderden fraaie foto’s uit ons
archief. Zoiets kunnen we dit
jaar niet herhalen. Er is geen
boek en er is geen gulle
sponsor die de kosten draagt.
Maar we nemen graag aan dat
het onze museumvrienden
helemaal niet gaat om een
gratis boek. Zij hebben graag
een bedragje over om ons te
helpen het plezier en de
tradities van Scouting door te
geven aan nieuwe generaties.

Hartelijk dank

Van enkele vrienden van het
museum  hebben wij de
bijdrage voor het jaar 2008 al
ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Heeft u nog niet betaald?
Dan zien wij uw bijdrage graag
tegemoet.

Het Museum is open

Elke zaterdag van 14 - 17 uur.
Komt u op bezoek met een
groep van tenminste 15 perso-
nen, dan ontvangen wij u graag
ook op andere tijdstippen.
Maak dan wel tijdig een
afspraak met Adri Saltzherr
(030 2717906) Zij regelt dan de
toegang en zorgt voor een, aan
het gezelschap aangepaste
rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting
labelterrein  Buitenzorg, Am-
sterdamse Straatweg 51, Baarn

De Vrienden van het

Scouting Museum

Via dit Bulletin blijven de
Vrienden van ons museum op
de hoogte van alles wat er in
hun museum gebeurt. Nieuws
over tijdelijke exposities, eigen
publicaties. nieuwe aanwinsten,
komende bijeenkomsten en
welke bijzondere bezoekers we
over de vloer kregen. Het
Bulletin  verschijnt tweemaal
per jaar.

Dankzij de steun van onze
vaste vrienden (waaronder ook
vriendinnen!) kunnen wij de
lopende kosten van het
museum betalen en bijzondere
zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven
welkom om even bij te praten,
nieuwe aanwinsten te bekijken
en mee te maken hoe hun
museum reilt en zeilt.

Wegwijs via Internet
Ook op de meest moderne |
manier is het  Scouting |
Nederland Museum te vinden
en dat leverde tot nu toe veel
extra en bijzondere contacten
op.

Allereerst is er onze eigen site:

www.nationaalmuseum.scouting.nl
waarop alle informatie is te

vinden over onze collectie, de
openingstijden en de actuele
thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van
Scouting Nederland en die van
Buitenzorg naar ons verwezen.
Met één klik bent u bij ons.
Ons e-mail adres is:
Museumbaarn(@scouting.nl

Als 'Vriend van het Scouting
Nederland Museum' krijgt u:

# een jaar lang alle Museum
Bulletins  toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.

# Vrije toegang tot ons
documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken
naar historische  gegevens,
scouting technieken, spelen.
teksten of muziek van liedjes,
enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar.
Stort uw bijdrage op
bankrekening 130025410 t.n.v.
Stichting Scouting Museum te
Baarn Let op: onze rekening
bij de giro is opgeheven.

Scouting Nederland Museum
Bulletin
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Het laatste nieuws
uit Baarn

We hebben alweer de laatste helft
van het jaar 2008 bereikt, de
zomerse drukte van kampeerders
begint te luwen en daarom wordt
het tijd om via dit Bulletin onze
vrienden en vriendinnen op de
hoogte te stellen van de laatste
ontwikkelingen in het scouting
museum.

We hadden weer veel bezoek in de
achter ons liggende periode. Dat
varieerde van oudere individuele
bezoekers tot grote groepen jeugd,
die we in ‘patrouilles’ moesten
verdelen omdat het anders niet op
de etages paste. Onze expositie van
scouting speelgoed op de begane
grond oogstte veel lof. Die
tentoonstelling blijft dit najaar nog
te zien. Tot 1 november zijn we
elke zaterdag open en daarna gaan
de deuren tot 1 maart dicht. Voor
bezoek op afspraak maken we
uiteraard graag een uitzondering.
Wat we aan kleine en grote
nieuwtjes te melden hebben leest u
op deze en volgende bladzijden.
We blijven bezig om de historie
van scouting in Nederland en
internationaal vast te leggen en te
laten zien. Het blijft leuk om de
tradities en het plezier van
scouting door te geven aan
komende generaties.

Kom weer eens kijken in Baamn. Er
is altijd weer veel te zien en fte
beleven. Graag tot ziens.

Nieuw: Scouting Cardbox,
een doos vol historie

Het Scouting Nederland Museum
heeft weer iets nieuws. Op 31 mei
konden we in Baarn het eerste
exemplaar overhandigen van een
fraaie box met 54 prentbriefkaarten
die een prachtig beeld geven van
scouting in de periode 1910-1930.
De kaarten zijn replica’s van oude
en originele ansichtkaarten uit
onze archieven. De box is een
nieuw product van uitgeverij BnM
in Nijmegen, die al eerder boxen in
de handel bracht met oude beelden
van steden als Utrecht, Arnhem,
enz. De Scouting Cardbox is de
gerste die niet gevuld is met
stadsgezichten, maar thematische
beelden toont.

Het is prachtig om te zien dat
scouting vanaf bijna de eerste dag
prachtige plaatjes opleverde en
kennelijk goede handel was voor
de uitgevers van prentbriefkaarten.
De foto’s van de patrouille 1910
uit Amsterdam zijn het oudst. Op
kleurige groetenkaarten is te lezen
hoe populair en spectaculair de
nieuwe beweging was in 1911:
‘Padvinders ziet men overal, waar
men zijn oog ook wendt. De jeugd
vindt dit een waar genot, dat is
genoeg bekend...’

Bijzonder zijn ook de kaarten uit
1911 met alle insignes van de
NPO, documenten waar verzame-
laars bij watertanden.

Wat de meisjes betreft was er
minder keus in echte kaarten, maar
dat hebben we opgevangen door
leuke foto’s af te drukken. Er zijn
alle soorten activiteiten te zien,
vroege clubhuizen, beroemde
kampterreinen, het interieur van
het nationaal hoofdkwartier anno
1928, beelden van het Nationaal
Kamp van 1913 en het Jubelkamp
van de padvindsters in 1926.
Achterop iedere kaart is te lezen
uit welk jaar de afbeelding stamt
en, zo mogelijk, waar de opname
werd gemaakt.

De eerste box werd overhandigd
aan Willemien Meershoek, de
directeur van Scouting Nederland
en vervolgens  kregen de
aanwezige vrienden van het
museum een box cadeau.

De box is in de Scoutshop (ook in
Baarn) te koop voor de prijs van
€ 17,90, dat is ongeveer 33 cent
per kaart! Een vriendenprijsje dus.
We hopen dat dit nieuwe product,
ontstaan uit ons archief, een succes
wordt in de aanloop naar 2010.



Bewegend portret
van Baden-Powell

Het begon met een telefoon aan de
wand. Wie de hoomn aan zijn oor
hield hoorde de stem van B.-P. Op
een draaibare kolom zag je beelden
uit het leven van de Chief Scout.
Die dingen zijn begin dit jaar
vervangen door een schermpje dat
volautomatisch de kijker toont hoe
B.-P.’s jeugd en carriére verliepen
door opeenvolgende foto’s. Het
slot toont bewegende beelden en
geluiden van de Wereld Jamboree
van 1937. Dit nieuwe element is
een opvallend startpunt van onze
vaste expositie. Om de aandacht
eerlijk te verdelen is ook verderop,
bij de vitrine met spullen van de
padvindsters, een soortgelijke
‘schilderijlijst” opgehangen met
beelden uit het leven van Lady
Baden-Powell. Twee aanwinsten
VOOr Ons museum.

Mooi schaalmodel
van een Lelievlet

Het was al jaren een wens om wat
meer aandacht te geven aan de
zeeverkenners. We waren dan ook
reusachtig blij met een fraai, groot
schaalmodel van het succesvolle
Nederlandse standaardschip, de
lelievlet. Van dit type boot zijn er
inmiddels zo'n 1400 gebouwd en
ook in andere landen hebben de
zeeverkenners en watergidsen er
exemplaren van in gebruik. Omdat
de vlet bij zowel jongens als
meisjes gebruikt wordt, hebben we
het model een plaatsje gegeven
tussen de vitrines van NPV en
NPG, veilig hoog in de lucht.

_ =t
Muzikale

herinneringen

In Amsterdam was jarenlang een
drumband van de Padvindsters
actief. Ze hadden mooie trommels
met het NPG-klaverblad erop. Nu
de band is opgeheven. kregen wij
enkele van de instrumenten en op
het zoldertje in de nok is nu zo'n
mooie trommel te zien, naast die
van de Haagse NPV-band en
enkele blaasinstrumenten. lets
verderop is de grote trom uit
Bergen op Zoom te zien. Mooie
herinneringen aan de rijke historie
van de muziek die de stemming en
de spirit verhoogden.

Archief veilig
opgeborgen

We kunnen jammer genoeg niet
alles wat we hebben tentoonstellen
en daarom wordt veel materiaal in
de kastjes onder de vitrines
bewaard en op de zolder van het
‘Uilennest’ achterop het terrein.
Daar hadden muizen belangstelling
voor het vele moois, maar alles is
nu veilig opgeborgen in plastic
kratten, wachtend op het moment
dat we deze ‘geheime’ stukken
nodig hebben voor een expositie.
De voorraad boxen wordt wegens
succes nog verder uitgebreid.

Jamboree wandel-
stok uit 1933

We krijgen vaak erfenissen met
allerhande objecten: uniformen,
insignes, boeken en tijdschrifien
zijn de meest voorkomende zaken
en we zijn overal blij mee. Ofwel
we kunnen er onze collectie mee
uitbreiden of verbeteren, ofwel we
stoppen de uniformen in onze
‘verkleedkist’ en zetten de dubbele
boeken in de verkoopkast, waar we
er verzamelaars of de scouts van
nu een plezier mee doen. Van de
opbrengst kunnen wij het licht en
de kachel brandend houden.

Soms ook kan een object direct in
de expositie worden opgenomen.
Dat was enkele weken geleden het
geval met de prachtige bergstok
met het embleem van de Wereld
Jamboree van 1933 in Hongarije
erop. Vanaf nu prijkt dit fraaie
ding aan de wand boven de vitrine
met jamboree souvenirs.

Historisch
verbandmiddel

Toen eind negentiende eeuw de
Duitse legerarts Von Esmarch zijn
vitvinding, de driekante doek,
wilde promoten, liet hij witte
linnen doeken van de juiste
afmetingen bedrukken met alle
soorten verbanden die je ermee
kon aanleggen. Recentelijk kregen
wij zo'n doek in bezit, een Engels
exemplaar vol met ouderwetse van
snor voorziene gewonden met in
het Engels de instructies erbij
afgedrukt. Dit historische stuk
illustreert hoe dit goede idee in
vele landen een vaste plaats
veroverde in de EHBO.




Terug van de 21°
Wereld Jamboree

De Wereld Jamboree werd vorige
zomer bezocht door zo'n 900
Nederlandse scouts (meisjes én
jongens) plus 100 stafleden en 300
‘IST-ers’ (helpers van de Engelse
Jamboree leiding). Ter herinnering
aan het geslaagde jubileumkamp
kregen na afloop alle Nederlandse
deelnemers een mooi en dik boek
toegestuurd met vele honderden
kleurenfoto’s van dit evenement.

De Contingentsleiding was zo
attent ook een exemplaar van dit
historische Nederlandse document
aan het museum toe te sturen. Het
prijkt nu in de vitrine van onze
boekenkast, vlak bij de vitrine met
andere souvenirs van dit kamp. Het
boek is niet in de handel. Als
vrienden van het museum, dit boek
willen inzien, maken wij de kast

graag en gratis open.

Kamphuis Eerde
fraai versierd

De blokhut van de beheerders van
het scouting labelterein ‘Eerde’ in
Ommen is recentelijk opgeknapt.
Voor de versiering van het gebouw
zocht de kampstaf karakteristieke
spullen en klopte aan bij ons
museum. We hadden nog mooie
ingelijste foto’s, door padvindsters
gemaakte borduurwerken (met
buitenlandse padvindsters erop) en
een klassieke kapstok van het
voormalige padvindstersgilde. Het
oudste padvinders kampeerplekje
in Ommen, dat jarenlang door
vooral het gilde werd gebruikt, ziet
er nu weer gezellig en zelfs
historisch verantwoord uit.

Nieuw licht in de
duisternis

De vaste wandvitrine op de begane
grond is voorzien van ingebouwde
spotlights. De 2 zijvitrines hadden
geen eigen verlichting, maar daar
kwam kort geleden verbetering in
toen kleine led-lampjes werden
aangebracht. We hebben nu alle
soorten verlichting: TL, hal'ogeerl,
gloeilampen, en nu dus ook leds.
We hebben geen geld om alles in
één keer gelijk te schakelen, ,maar
ook in de komende donkere
maanden is onze presentatie heel
goed te zien.

Prachtige tafels
en stoelen

Het meubilair op de begane grond
van ons museum bestond uit
afdankerties van (we geloven)
Staatsbosbeheer.  Karakteristiek
maar weinig comfortabel en ook
nog eens loeizwaar. Sinds kort zijn
daar voor in de plaats een tweetal
tafels en 12 hanteerbare stoelen
gekomen, vervaardigd van mooi
hout en een plezier om op en aan te
zitten. Kom maar eens proberen.
Wij serveren er graag een kopje
thee of koffie bij.

Het is tevens een kans om onze
buren, de eind dit jaar vertrek-
kende beheerders van Buitenzorg,
de familie Agterberg, vaarwel te
zeggen. Hun opvolgers heten wij
alvast hartelijk welkom.

WAGGGS bijeen
in Zuid Afrika

Peter Messerschmidt van het
landelijk service centrum bezocht
Zuid Afrika om er deel te nemen
aan de vergadering van de
WAGGGS, de World Assosiation
of Girl Guides and Girl Scouts. Hij
kreeg, zoals dat bij de dames al
jaren gebruikelijk is, allerhande
speldjes, insignes en andere
souvenirs. Leuk voor het museum,
dacht Peter, en zo is het. Op die
manier wordt onze toch al grote
collectie insignes nog groter en
completer. Hartelijk dank Peter.

Het oude liedje in
een leuke bundel

Tussen de scoutingboeken, die wij
kort geleden kregen, bevond zich
een boekje dat wij niet eerder
zagen. ‘Almelosche Padvinders
Bundel’, stond op de kaft te lezen
en binnenin waren behalve vele
alom bekende liederen ook het
Twents volkslied en het HIB-
troeplied. De Hollandsche Jongens
Bond omvatte in de beginjaren een
aantal padvinderstroepen. Hun
nazaten voeren nog steeds met
trots de letters HIB. Wie nog eens
net als vroeger dit lied wil zingen,
maar de tekst niet meer weet, is
welkom in het museum.

‘Er gaat door het land van
verkennen een roep. Het geldt hier
de eer en de roem onzer troep.
Want nergens in 't land van de
grens tot de zee, daar vind je zo'n
troep, vind je zo'n HJB! Refrein:
Groen-geel de das waar men ons
aan herkent en kaki de kleur van
ons padvindershemd. Reeds velen
van ons dragen op hunne mouw de
eerste-klas-lelie, 't symbool van
hun trouw!’ Enz. enz.



De vrienden van
ons museum

Vanaf het begin heeft ons museum
veel steun ondervonden van de
‘Vrienden van het Scouting
Museum’. We vroegen in het begin
een jaarlijkse bijdrage van 35
gulden en zetten dat in 2002 om in
16 euro. Daar het in de eerste
plaats gaat om de morele sfeun en

B, pas daarna om de financiéle, is dit
- bedrag nooit bijgesteld, terwijl de

& kosten natuurlijk niet meer gelijk
—% zijn aan die van 15 jaar geleden.

‘Algemeen
nut beogende
instelling’

Het Scouting Nederland Museum
in Baarn is recentelijk erkend als
algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat wie een financiéle
bijdrage levert aan ons museum,
daar fiscale voordelen van kan
hebben. Een groter deel van zo’n
gift komt dan bij ons terecht en dat
is voor beide partijen plezierig.

Er zijn drie mogelijkheden:
Donateur worden door jaarlijks een
bedrag van minimaal € 50.- te
geven. Geld of goederen schenken
of geld of goederen nalaten. Bij al
deze vormen is de waarde geheel
of gedeeltelijk aftrekbaar van de
belasting.

Penningmeester Paul Heessels
heeft een en ander geregeld en wij
voegen bij dit Bulletin een meer
uitgebreide brief met de spelregels.
Paul is uiteraard gaarne bereid om
alle benodigde informatie te geven
en details te regelen. Hij is per post
te bereiken op Brabanthoeven 23,
5244 HE Rosmalen, per telefoon
op nummer 073 5213172 en per e-
mail op paul-heessels@planet.nl

4 nogal

We hebben het plezier gehad om

diverse malen onze vrienden (en

# vriendinnen!) uit te nodigen om in

Baarn op bezoek te komen. Vorig
jaar, toen we hen een exemplaar
van het boek Scouting 100 konden
overhandigen. Dit jaar door hen
een Scouting cardbox cadeau te
doen. Wie dat narekent ziet dat de
kosten van het vriend zijn al met al
meevallen.  Voorlopig
houden we de bestaande regels
maar aan, maar we zijn wel blij
met de erkenning als algemeen nut
beogende instelling, waarover u
hiernaast meer leest.

Onze vrienden blijven van harte
welkom in Baarn. Gratis, maar dat
geldt voor alle bezoekers. We
sturen hen jaarlijks dit Bulletin toe
om hen op de hoogte te houden
van de gang van zaken, nieuwe
aanwinsten en tijdelijke exposities.
Dankzij onze vrienden kunnen wij
de lopende rekeningen betalen en
bijzondere zaken aanschaffen.

De bankrekening van het museum
is 130025410 t.n.v. Stichting
Scouting Museum te Baarn.
Hartelijk dank voor uw steun in de
afgelopen en komende jaren.

Wegwijs via Internet
QOok op deze manier is het
Scouting Nederland Museum te
vinden en dat leverde ons tot nu
toe veel extra contacten op, die
vaak resulteerden in schenkingen.
Allereerst is er onze eigen site:

www.nationaalmuseum.scouting.nl
waarop alle informatie is te vinden

over onze collectie, de
openingstijden en de actuele
thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van
Scouting Nederland en die van
Buitenzorg naar ons verwezen.
Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

Museumbaarn@scouting.nl

Het Scouting
Museum is open:

Elke zaterdag van 14 — 17 uur.
Komt u op bezoek met een groep
van tenminste 15 personen, dan
ontvangen wij u graag ook op
andere tijdstippen. Maak dan wel
tijdig een afspraak met onze
secretaris: Adri Saltzherr — van den
Berg: 030 2717906. Zij regelt dan
toegang en zorgt voor een aan het
gezelschap aangepaste rondleiding.
Ons bezoekadres is Scouting
Labelterrein Buitenzorg,
Amsterdamse straatweg 51,

3744 MA Baarn

(De postcode er bij, zodat u uw
TomTom kunt instellen!)
Ruimschoots gratis parkeren.
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