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Voorwoord 
 
Hierbij ons eerste Bulletin van 2025! Het belooft 
weer een mooi museumseizoen te worden, waarin 
het scouting erfgoed centraal staat. Naast onze min 
of meer vaste tentoonstelling natuurlijk weer een 
nieuwe wisseltentoonstelling met het thema: Van 
Patrouille- naar Scoutingwedstrijden 1925- 2025. 
Met veel foto’s van de wedstrijden, jaar -badges, 
foto’s van winnende patrouilles, wisselschilden en 
nog veel meer! 
Zoals vorige keer al gemeld is ons bestuur weer 
redelijk op peil gebracht met de komst van Robbert 
en Marcel als respectievelijk secretaris en 
penningmeester en gids. Zij stellen zich hieronder 
voor. Nu nog een voorzitter! 
Met grote dank aan onze gidsen kunnen wij 
bezoekers weer ontvangen op alle zaterdagen tot  
1 november a.s. En in juli en augustus ook op 
woensdagen. En we zijn langer open: nu van 11.00  
tot 15.00 uur! Genoeg redenen om het museum te 
komen bezoeken in Baarn lijkt mij! Wij hopen U te 
mogen begroeten. 
 
Ruud Egberts, bestuurslid PR 

 
Onze nieuwe bestuursleden 
 
De nieuwe penningmeester: 
 
Ik ben Marcel Attevelt. Ik mag in dit jaar met de 
cijfertjes spelen. Dat heb ik mijn hele leven al 
gedaan. Ik vind dat gewoon leuk. Daarnaast ga ik 
dit jaar ook mee de rondleidingen verzorgen. Ik vind 
het leuk om het verhaal van Scouting te vertellen en 
met een prachtig museum op de achtergrond is dat 
natuurlijk ook iets leuks om te doen. 

Ik zit al zo’n 45 jaar bij Scouting. In 1979 begon ik 
als Verkenner leider. Sommige vertelden dat ze het 
na een paar jaar wel gezien hadden. Dat heb ik 
nooit begrepen. Mijn aandacht ging echt naar de 

verkenner/scout en ik probeerde uit die scout altijd 
iets bij te dragen in zijn kunnen. Elk jaar waren er 
weer nieuwe Scouts en daardoor begon het ‘spel’ 
gewoon weer, heel anders natuurlijk, opnieuw. Dat 
heb ik tot 2016 met heel veel plezier gedaan. 

Eigenlijk doe ik dat, bijdragen aan de vorming van 
de persoon, nog steeds. Wel op een iets ander 
niveau. Ik ben ik nu praktijkbegeleider in mijn eigen 
groep. We hebben in onze groep drie praktijk-
begeleiders waardoor overleg heel goed gaat. Ik 
probeer nu te helpen om de nieuwe leid(st)er een 
betere leid(st)er te maken. Een grote uitdaging 
maar ook dat doe ik met heel veel plezier. 

Ik startte met verzamelen van scoutingspullen in 
1994 op de Europese Jamboree in Dronten en werd 
toen ook lid van de NVVSO. Ik begon met het 
verzamelen van naambandjes. Dat doe ik overigens 
nog steeds. Er zijn in de loop der tijd wel wat 
onderwerpen bijgekomen. Het aantal insignes zit nu 
zo rond de 4000. De uitdaging, vind ik, is om ze te 
laten zien. Ik sta, met enige regelmaat, op 
activiteiten, b.v. de Hit in Alphen, met een aantal, 
steeds wijzigende, insigne borden. Niet alleen om 
ze te laten zien maar vooral om er ook over te 
kunnen vertellen. Soms heb je een insigne en daar 
hoort een goed verhaal bij. Dat verhaal geeft dan 
ineens veel meer waarde aan zo’n insigne. Dit alles 
leidt dan weer tot mijn interesse voor de 
rondleidingen waar dus, zoals ik al vertelde, het 
verhaal van Scouting kan worden verteld. 

Kom een keer langs in het museum, of op een van 
de ruilbeurzen van de NVVSO, en breng iemand 
mee dan zien we elkaar vast wel eens! 

Onze nieuwe secretaris: 

Beste museumvrienden, sinds januari mag ik de 
post van museumsecretaris vervullen. Het bestuur 
is een tijd wat onderbezet geweest (mocht u nog 
een voorzitter weten, dan horen we dat graag), 
maar sinds dit jaar zijn we weer met wat meer 



mensen. Ik heb nu al gezien dat er altijd genoeg te 
doen is, dus deze uitbreiding was niet overbodig. 
Vanaf mijn zevende ben ik lid van Scouting 
Nederland, zoals veel van ons ben ik als welp 
begonnen en heb zo alle speltakken doorlopen en 
ben ik een tijd leider geweest. Met verzamelen en 
ruilen ben ik ook als welp al begonnen en als scout 
ben ik lid geworden van de verzamelkring NVVSO. 
Van het ruilen en de vriendschappen die daarmee 
aangegaan worden heb ik altijd enorm genoten. 
Heel wat keren was ik met de swoptent op 
Nationale Jamborees, NaWaKa's, NPK's, de 
Haarlem Jamborette en dergelijke kampen te 
vinden. Mijn eigen scoutingvriendenkring is door 
nationale en internationale kampen ook steeds 
gegroeid, daar beleef ik altijd nog veel plezier aan, 
zoals door met scoutingvrienden in Noorwegen te 
kamperen. Naast het scoutingmuseum ben ik op dit 
moment nog actief als Gilwelltrainer. 
De geschiedenis van het verhaal van scouting in 
Nederland heeft door het verzamelen al lange tijd 
mijn interesse. Ik beleef gewoon veel plezier aan 
weten hoe het zit en uitzoeken wat we nog niet 
weten. Volgens mij ben ik dan in een museum op 
de juiste plek. In het museum kan ik dat nu samen 
met de andere betrokkenen gaan doen, dat maakt 
het nog leuker, samen komen we toch net wat 
verder. Scouting is en blijft een jeugd- en 
jongerenorganisatie (de grootste van Nederland) en 
in die organisatie zijn veel tradities die in het spel 
van scouting een belangrijke rol vervullen. Hoe die 
tradities zijn ontstaan, wat de betekenis ervan is, 
hoe je daar als (jeugd)lid aan kan bijdragen of juist 
iets aan kunt hebben zijn allemaal dingen die we in 
een plek als het scoutingmuseum op een mooie 
manier met het publiek kunnen delen. Daar kunnen 
we binnen Scouting Nederland niet alleen als een 
soort archief of geheugen functioneren, maar ook 
nieuwe generaties een breder perspectief op onze 
fantastische organisatie bieden. 
Ik hoop persoonlijk met jullie kennis te maken dit 
museumseizoen. En weet dat je me voor vragen 
altijd kunt mailen of bellen. 
 

 
 
Robbert Blanken. 
 
 
 

Opening nieuw museumseizoen 
 
Op zaterdag 1 maart j.l. is het nieuwe seizoen van 
het Scouting Nederland Museum officieel geopend 
in aanwezigheid van ongeveer 35 genodigden. Na 
een kort welkomstwoordje van vicevoorzitter Ruud 
Egberts en het voorstellen van onze nieuwe 
bestuursleden Marcel Attevelt en Robbert Blanken 
kreeg onze conservator Paul Heessels het woord 
over de nieuwe wisseltentoonstelling die hij weer 
ingericht heeft. Het thema dit jaar is: Van Patrouille- 
naar Scoutingwedstrijden 1925-2025. Na uitgebreid 
speurwerk in 100 jaar tijdschriften en andere 
bronnen heeft Paul de historie van de wedstrijden 
goed in beeld kunnen brengen. De tentoonstelling 
heeft o.a. foto's, jaarbadges van de wedstrijden, 
foto's van winnende patrouilles en wisselschilden. 
 

 
 
Eén van de gidsen  van ons museum, Sjoerd 
Jansen, vertelde nog wetenswaardigheden uit zijn 
tijd als staflid van de LSW's en Patrouille-
wedstrijden. Elk jaar is er een nieuwe 
wisseltentoonstelling over een dan actueel onder-
werp.  
Na het "officiële" gedeelte volgden nog 
geanimeerde gesprekken tussen de aanwezigen, 
die allen geïnteresseerd zijn in onze Nederlandse 
scoutinghistorie. Ook geïnteresseerd in de 
wisseltentoonstelling: je bent van harte welkom op 
zaterdagen tussen 11.00 en 15.00 uur in Baarn 
 

 
 
 
 
 



Wisseltentoonstelling 2025: dit seizoen 100 jaar 
scoutingwedstrijden 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze seizoen tentoonstelling besteden we, mede 
op verzoek van het LSW team, dit jaar aandacht 
aan het feit dat 100 jaar geleden de eerste 
patrouille wedstrijden in ons land plaatsvonden.  
We hebben ons daarbij laten inspireren door het 
spelthema van de LSW dit jaar “Time Scouts to the 
Future”.  
 
Tijdens de jurering van de ploeg “De Timescouts”, 
blijkt de tweedehandse koffer die ze als een 
tijdmachine hebben ingezet echt te werken. Met 
een knal en veel zwarte rook eindigt de ploeg niet 
100 jaar in het verleden, maar 100 jaar in de 
toekomst, en wat voor een toekomst! 
Wij schoten met dezelfde knal in het museum ook 
weg, maar “….Back in Time “. Daarvoor was een 
flinke dosis onderzoek nodig in onze archieven. We 
hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van 
onze digitale versies van nagenoeg alle tijdschriften 
die vanaf 1925 beschikbaar waren om de complete 
historie te achterhalen. Dat is voor 99% gelukt. 
Naast de door de NPV gestarte Landelijke 
Patrouille wedstrijden welke voortgezet werden als 
Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) na de fusie 
tot Scouting Nederland werden er ook door de 
Katholieke Verkenners (KV) vanaf 1946 en door de 
Padvindsters van het Nederlands Padvindsters 
Gilde (NPG) vanaf 1960 Landelijke Patrouille- en 
Ronde-wedstrijden georganiseerd. Ook die hebben 
we in beeld gebracht. Leuk is ook dat we twee oude 
wisselschilden kunnen tonen welke we in bruikleen 
hebben gekregen. 
Op onze site kun je een samenvatting van 100 jaar  
Scoutingwedstrijden onder Wisseltentoonstelling 
zien. Daar naast is er een extra Bulletin gemaakt 
met de complete geschiedenis. Hierin is per jaar 
een beschrijving opgenomen aangevuld met divers 
fotomateriaal. Ook zijn hierin de verschillende 
overzichten opgenomen met alle wedstrijden, 
badges en wisselschilden. Kom kijken en laat je 
verrassen! 
 

Sponsor ons museum met Sponsor-
kliks 

 
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage 
leveren aan Scouting Nederland Museum Baarn, 
zonder dat het jou een cent extra kost! Bestel online 
een pizza via Thuisbezorgd en Scouting Nederland 
Museum Baarn ontvangt hiervoor geld in de 
clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, 
HEMA, Coolblue, Greetz, Zooplus en Expedia mee. 
Een percentage van het aankoopbedrag gaat   naar 
Scouting Nederland Museum Baarn. En nogmaals, 
het kost je niets extra! 

Wil je Scouting Nederland Museum Baarn ook 
GRATIS sponsoren? 

Je komt op Sponsorkliks via onze website: in het 
keuzemenu boven aan de startpagina. 
 
Of scan onder staande QR code. 
 

 
 
 

Stand van zaken nieuw museum 
Zeewolde 
 
Op 1 maart is de werkgroep die zich bezig houdt 
met de realisatie van een nieuw scoutingmuseum in 
Zeewolde weer bijeen geweest. De intentie-
verklaring tot samenwerking van het Reizend 
Scoutingmuseum, Scouting Nederland Museum en 
SN is verder uitgewerkt en wordt op niet al te lange 
termijn getekend door de betrokken bestuursleden.  
 
Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het 
aanschaffen van een collectie beheersysteem. 
Een subgroep gaat zich bezig houden met de 
inventarisatie van de mogelijkheden tot realisatie 
van een onderkomen in Zeewolde voor het museum 
en een opslag voor alle materialen van beide 
musea. In juli vergadert de werkgroep weer verder! 
 

 

https://nationaalmuseum.scouting.nl/wisseltentoonstelling/80-van-patrouille-naar-scoutingwedstrijden
https://nationaalmuseum.scouting.nl/wisseltentoonstelling/80-van-patrouille-naar-scoutingwedstrijden
https://nationaalmuseum.scouting.nl/bulletins-vanaf-1994?download=47:extra-museum-bulletin-van-padvinders-naar-scoutingwedstrijden-1925-2025


 
Opening  nieuwe Blauwe Vogelhuis: 
Beverburcht en Vleermuizengrot 
 
Op zaterdag 8 februari j.l. is het nieuwe Blauwe 
Vogelhuis op het terrein van Buitenzorg geopend. 
De naam Blauwe Vogelhuis is echter veranderd in 
Beverburcht en Vleermuizengrot. Het gebouw is nu 
in twee gedeeltes gebouwd, die wel onderling te 
schakelen zijn. Wij wensen het team van Buitenzorg 
veel plezier met de nieuwe accommodatie! Een 
hele vooruitgang in ieder geval. 

 

 
 

Nieuwe aanwinsten 
 
Het museum ontvangt nog wekelijks nieuwe spullen 
van mensen die ons museum een goed hart 
toedragen. Zo ontvingen wij recentelijk o.a.: 
 

Bijzonder speldje uit 1927 

     
 

Het museum ontving van zoon Onno van Warner 

Albert Borgeld, een voortrekker uit Amsterdam, een 

bijzonder speldje. Hij vertelde dat zijn vader in 

augustus 1927 een fietstocht gemaakt had naar 

Walgrave en Fulham in Engeland voor het 

deelnemen aan een internationaal  kamp. Dat kamp 

werd gehouden van 8-18 augustus in dat jaar. 

  

Het speldje met Engelse en Nederlandse vlag en 

goudkleurige lelie met onderschrift August 1927.  

Onze conservator Paul had het ooit eerder op een 

internet veiling gezien en onze vorige conservator 

Jan van der Steen schreef er in 2011 een stukje 

over in het blad van de verzamelaars. Hij vond de 

vermoedelijke oorsprong in een verslag van dit 

kamp in het leidersblad van september in dat jaar. 

Daarin wordt vermeld dat een groep van 205 

padvinders, patrouilleleiders, voortrekkers, 

hoplieden en vaandrigs onder leiding van een DC 

en 2 afdelings voorzitters deelnamen aan dit kamp. 

Het verslag beslaat ruim 3 pagina’s, dus iets te veel 
om het hier in zijn geheel over te nemen. 

Het speldje zal door de Engelsen als herinnering 

aan de deelnemers uitgereikt zijn en vindt nu na 

bijna 100 jaar een mooi plekje in onze collectie. 

Wil je het hele verslag uit 1927 lezen klik dan  

hier 

 

Baden Powells last message 

 

Oud vaantje dat met 
de laatste 
boodschap aan de 
Scouts in de Wereld 
dat in de Jaren ’60 
verkrijgbaar was in 
het Baden-Powell 
House in Londen. 
TRY AND LEAVE 
THIS WORLD A 
LITTLE BETTER 
THAN YOU FOUD 
IT” een boodschap 
die nog altijd volledig 
actueel is. Het 
vaantje zullen we 
opnemen in de 
vitrine van Baden 
Powell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nationaalmuseum.scouting.nl/overige-onderwerpen/fietstocht-walgrave-en-fulham-1927


Fraaie foto Schiedamse Waterscouts die deel-

namen aan de Jamboree in 1937. 

 

 
 

Mooi Wandbordje van de Landelijke Admiraliteit 

met betrekking tot de waterscouts 

 

 
 

Padvindsters uit Goes in oorlogsperiode 

Onder gewone omstandigheden openden hun 
opkomsten met het hijsen van de Nederlandse vlag 
of de NPG-vlag en het opzeggen van de 
padvindsterswet. Bij de sluitingsceremonie werd de 
vlag gestreken en daarna 
vormden de padvindsters en 
leidsters een kring met 
gekruiste armen en gaven 
elkaar een hand. Zo vormden 
zij de schakelketting van de 
zusterschap en zeiden de 
schakelspreuk: Ik ben een 
schakel in de gulden liefde 
keten die de gehele wereld 
omvat en ik moet mijn 
schakel glanzend en sterk 
houden. Na het verbod op de 
padvinderij van 1941 kon een 

uniform dragen natuurlijk niet meer. Maar om toch 
elkaar te herkennen als padvindster droegen de 
padvindsters uit het Zeeuwse Goes hiervoor een 
zilverkleurige speld met drie schakels als teken van 
verbondenheid. 
 
Indaba 1960 

We ontvingen een fraai tegeltableau gemaakt door 

Potters ter gelegenheid van de 3e Indaba. De naam 

Indaba betekent in de taal van de Zulu's: 

“Stamvergadering”. In 1949 werd op de 12de World 
Scout Conference in Elvesæter (Noorwegen) door 

The Scout Association aangekaart dat slechts een 

klein percentage stafleden en andere vrijwilligers 

deel konden nemen aan internationale 

evenementen. Dat vormde de aanleiding om de 

Indaba te organiseren. Tijdens de Indaba 

discussieerden de aanwezigen en wisselden 

ervaringen uit. Er is drie keer een Indaba gehouden: 

1. De eerste World Scout Indaba was op Gilwell 

Park, Verenigd Koninkrijk in juli 1952. 

 

2. De 2e World Scout Indaba werd gehouden 

gelijktijdig met de Wereld Jamboree op Sutton  op 

Goldfield, Verenigd Koninkrijk in juni 1957. 

 

3. En de 3e World Scout Indaba op Gilwell Ada’s 
Hoeve in Ommen van 2-11 augustus 1960. 

 



 

Tegelplateau 3e INDABA 1960 

 

Young Leaders Academy 

 
 
Helping Heroes voert al enige jaren samen met 
lokale Scoutingorganisaties MDT programma’s uit. 
Niet alleen voor explorergroepen, want MDT is 
beschikbaar voor jongeren en jongvolwassenen van 
12-30 jaar. Dus ook voor scouts en roverscouts zijn 
er programma’s mogelijk. Wil je er alles over lezen: 
https://youngleadersacademy.nl/mdt-voor-
scoutinggroepen  
 
Wij kregen een badge toegespeeld die je 
succesvolle afloop ontvangt samen met een 
certificaat. 
 

 

De enige schoen met dierensporen zolen met 

kompas! 

Dan was je wat als scout. In de jaren ’60 van de 
vorige eeuw kon je bijzondere schoenen kopen in 

de Scout-Shop. Speciaal voor scouts ontwikkeld. 

De zolen waren voorzien van diersporen en een 

kompas. Op die manier was het natuurlijk een stuk 

makkelijker om je weg te vinden en de sporen van 

dieren te herkennen als je onderweg was in de 

natuur.  

Van onze medewerkster Adri ontvingen we een 

perfect paar van deze bijzondere schoenen. 

na een poetsbeurt zijn ze weer als nieuw, hartelijk 

dank daarvoor! 

 

 
Vrijheid in herdenken 
 

Het is dit jaar alweer 
80 jaar geleden dat 
ons land bevrijd werd. 
De generatie die de 
oorlogsperiode heeft 
meegemaakt en 
erover kan vertellen 

wordt steeds kleiner en zullen we het alleen nog 
moeten doen met hetgeen hierover opgeschreven 
is. Scouting Nederland heeft de afgelopen jaren al 
vele verhalen verzameld over “scouts” in de oorlog. 
Zie hiervoor https://vrijheid.scouting.nl/scouting-in-
de-oorlog.  

https://youngleadersacademy.nl/mdt-voor-scoutinggroepen
https://youngleadersacademy.nl/mdt-voor-scoutinggroepen
https://vrijheid.scouting.nl/scouting-in-de-oorlog
https://vrijheid.scouting.nl/scouting-in-de-oorlog


Daarnaast ondersteunen scouts de Nationale 
Herdenkingen op de Dam en de bijzondere 
kinderherdenking in Madurodam. Ook nemen veel 
groepen op enigerlei wijze deel aan de plaatselijke 
dodenherdenkingen. 
https://vrijheid.scouting.nl/home/scouting-en-
herdenken 
 

 
 
Op de benedenverdieping hebben we daarom ook 
een wandpaneel en vitrine gebruikt om stil te staan 
bij onze vrijheid, want zeker met de huidige 
oorlogssituaties en onzekerheden in de wereld om 
ons heen is dat allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend. 
Want hopelijk komt het niet zover dat we weer het 
insigne Lucht Bescherming en nationale Diensten in 
moeten voeren en een Scouting Hulpdienst moeten 
oprichten! 

 

Insigne Lucht Bescherming 

 

 

Leger des Heils 
  
Van ons Leger des heils contact kregen we de 
leuke herinneringsbadges van hun Scoutingdag, 
het Festival en de Koempoelan van afgelopen 2 
jaar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://vrijheid.scouting.nl/home/scouting-en-herdenken
https://vrijheid.scouting.nl/home/scouting-en-herdenken


Vliegtuig “Scout of the world” op 
Schiphol gedoopt. 
 
Ruim 200 padvindsters, padvinders, gidsen en 
verkenners stonden zondagmiddag 8 mei j.l. in de 
grote hangar van Martin's Air Charter, om getuige te 
zijn van de doop van het vliegtuig ‘Scout of the 
World’, een grote DC-4.  Nu vragen jullie je 
misschien af: 'hebben wij een eigen vliegtuig van de 
padvinderij ”’Je zou het ergens wel zo kunnen 
stellen! Misschien weten jullie al van het bestaan 
van 'Trans Euro Scout’ af, een organisatie die zich 
bezig houdt met het uitwisselen van ruim 1.000.000 
Europese meisjes en jongens van 12-20 jaar, die lid 
zijn van een internationaal erkende 
padvinders(sters)organisatie. Door dit initiatief zal 
— voor het eerst in 1966 — mogelijk zijn gebruik te 
maken van speciaal vervoer per autobus, trein, 
vliegtuig of boot om elkaars zomerkampen te 
bezoeken of een trektocht ver van huis — te 
maken. Met de doop van de ’Scout of the World’ is 
het startsein gegeven voor de Trans Euro Scout! 
Acht padvinders en padvindsters, van elke 
organisatie twee, verrichtten de doop door een doek 
voor de naam van het vliegtuig weg te trekken. 
Hoewel men oorspronkelijk van plan was een fles 
champagne te gebruiken bleek dit niet mogelijk te 
zijn vanwege de dunne aluminium huid van de DC-
4! 
 

 
 
Onder andere twee Waterpadvindsters van “Boirot” 
uit Leiden waren namens het NPG bij de 
doopplechtigheid aanwezig! Na de toespraken van 
hoofdcommissaris Post en commissaris buitenland 
Rooy, van de KV, begaven de deelnemers van de 
“Get-to-Gether” conferentie waaraan 19 landen 
deelnamen, zich aan boord van de “Scout of the 
World” om een rondvlucht boven Nederland te 
maken. Ook de acht padvinders en padvindsters die 
de doop verrichten mochten mee met deze 1 uur 
durende rondvlucht boven Amsterdam, IJmuiden, 
Noordwijk, Katwijk, Den Haag en de Deltawerken. 
De Amsterdamse N.P.G. band zorgde deze middag 
voor de muzikale omlijsting! Dit was een prachtig 
eind van deze “plechtige” middag. 
Onder andere twee Waterpadvindsters van “Boirot” 
uit Leiden waren namens het NPG bij de 
doopplechtigheid aanwezig! Eén van die 
padvindsters was de 13-jarige Jacqueline Brinks.  

Zij stuurde ons haar Martinair vliegticket dat ze nog 
bewaard had. In de kalender van 1967 stond nog 
een fraaie foto van deze happening! 
 

 
 

Vrienden- en vriendinnen 
 

Wilt U zich opgeven als VRIEND(IN) van het 
museum? Dat kan bij onze secretariaat!! 

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum 
vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00.  
U kunt dit over maken op onze bankrekening 
IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: 
RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te 
Baarn.  
Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn 
zeer welkom.  

 

Vriendenbijdrage 2025 

We verzoeken u allen vriendelijk om de 
vriendenbijdrage van 25,- voor 2025, voor zover u 
dat nog niet gedaan heeft, nog dit jaar aan ons over 
te maken. Alvast bedankt namens de 
penningmeester, die kan dan met een gerust hart 
het nieuwe jaar in! 

 



Plastic Tide Turners 

De Plastic Tide Turners Challenge (PTTC) is een 
initiatief van het United Nations Environment 
Programme (UNEP) dat jongeren over de hele 
wereld leert over plasticvervuiling, en hen de tools 
geeft om hun persoonlijke gedrag te veranderen, 
hun gemeenschappen te inspireren en een betere 
toekomst voor mens en planeet te creëren.  

Het is gemaakt als onderdeel van de bredere Youth 
& United Nations Global Alliance (YUNGA) UN 
Challenge Badge Series waarvan wij een belangrijk 
onderdeel zijn. 

 
Meer informatie: https://www.wagggs.org/en/what-
we-do/plastic-tide-turners-challenge/ 

 

 

Scouts go solar 

Het Global Scouts Go Solar Project Het Scouts Go 
Solar project (SGS) is een milieupartnerschap 
tussen de World Organization of the Scout 
Movement, Greenpeace en Solafrica, een Zwitserse 
NGO, die nauw samenwerken met het Kandersteg 
International Scout Centre (KISC) in Zwitserland. 
Het partnerschap startte in juli 2013 toen Scouts 
van over de hele wereld bij KISC werden opgeleid 
tot Scout Solar Ambassadors.  

Daar deden ze praktische ervaring op over het 
organiseren en uitvoeren van zonne-
energieactiviteiten met kinderen en jongeren en 
over basisprincipes van zonne-energie, waaronder 
het zelf in elkaar zetten van een zonnefakkel voor 
Scouts, een doe-het-zelf zonnekoffer voor kampen 
en een zonnekampvuur. 

Meer weten: https://sdgs.scout.org/project/scouts-
go-solar 

 

 

Puddingfabriek de Padvinder 

 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/plastic-tide-turners-challenge/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/plastic-tide-turners-challenge/
https://sdgs.scout.org/project/scouts-go-solar
https://sdgs.scout.org/project/scouts-go-solar


Uw redacteur maakte een tijd geleden met zijn 
Plusscoutsgroep een stadswandeling door Zutphen. 
Daar troffen wij bijgaande muurreclame aan: 
Puddingfabriek de Padvinder. Bij ons allen 
onbekend. Wie kan ons hier meer over vertellen? 
Het pand staat in de Heukestraat in Zutphen. 
Uw reactie graag naar museumbaarn@scouting.nl 

 

Bijzonder oud insigne NPO 

We ontvingen een mooie gift van een van de oudste 
insignes uit onze padvindersgeschiedenis. Het 
betreft een 1e klas insigne van de NPO, de 
Nederlandsche Padvinders Organisatie, 

De NPO was in de beginperiode van 1911 tot 1915 
actief en ging later op in de NPV (Nederlandse 
Padvinders Vereniging). 

Het heeft de tand des tijds (ruim 110 jaar!) slechts 
ten dele doorstaan waardoor een deel van de tekst 
letters N.P.O. in het lint onder de lelie verdwenen 
zijn. Het insigne kan bewonderd worden in ons 
museum in vitrine 3 bij de andere oudste 
exemplaren. 

 

Vacature voorzitter museumbestuur 

Zoals je hieraan voorafgaand hebt kunnen lezen is 
ons bestuur uitgebreid met een nieuwe secretaris 
en een nieuwe penningmeester. Daarmee is ons 
bestuur bijna compleet. We zoeken alleen nog een 
voorzitter. Iets voor jou? Meer informatie nodig? 
Mail met onze secretaris via Secretariaat-
museum@scouting.nl 

 

Bestuur 

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld: 
 Vacature, voorzitter 
 Robbert Blanken, secretaris   
 Secretariaat-museum@scouting.nl 
 Marcel Atteveld, penningmeester 
 m.attevelt@home.nl 
 Paul Heessels, conservator 
 museumbaarn@scouting.nl 
 Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR   
 PR-museum@scouting.nl 
 Derk Tholen, lid met zorg voor de  gidsendiensten 
 Bezoekafspraak-museum@scouting.nl 
 
 Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al 
 meer dan 70 jaar een heel goed pad was. 
  
 Het Scouting Nederland Museum 

 Het museum is van 1 maart tot 1 november elke   
 zaterdagmiddag van 11.00 tot 15.00 uur open.   
 Hiernaast is een afspraak voor groepen mogelijk!  
 Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per 
 mail: Bezoekafspraak-museum@scouting.nl  
 
 Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg, 
  Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.  
 
 Onze website is: 
 https://nationaalmuseum.scouting.nl 
  
 U vindt ons ook op Facebook: 
www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingneder
land  
 Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d.   
 Feltzweg 29, 7391 HL, Twello. 
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