SCOUTING NEDERLAND

Museum Bulletin

de Jaargang nummer 1 - maart 1998

-
- -
L4 .

’

-

We bestaan vijf jaa

De vijfde jaargang van ons
Museum Bulletin? Dat bete-
kent dat het alweer 5 jaar
geleden is dat we het museum
in Baarn officieel openden. Er
is in die tijd veel gebeurd en
over Dbelangstelling had en
heeft het museum niet te kla-
gen. Men zegt wel ecens dat
goed nieuws geen nieuws is,
Wij vinden het toch belang-
rijk genoeg om de vrienden
van ons museum op de hoogte
te stellen van ons wedervaren
op Buitenzorg,

We zijn druk bezig om, tussen
alle dagelijkse drukte door, de
collectie aan te vullen en de
presentatie te verbeteren. In
dit bulletin leest u er meer
over, Wellicht overtuigt het u
ervan dat u beslist weer eens
in Baarn moet komen Kkijken.
Er is veel nieuws te zien en
uiteraard veel ouds. Daarvoor
zijn we tenslotte een museum.
Mogen we u binnenkort weer
eens  begroeten? Het buiten-
centrum wordt weer drukker,
het bos mooier en het mu-
seum voller en gezelliger.
Graag tot ziens in Baarn,
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Een tijdelijke tentoonstelling
om van te watertanden...

Over wat in een Scouting
museum  thuishoort hebben
veel bezoekers hun eigen idee-
en. We krijgen dan ook van
alles en nog wat toegestopt.
Niet al die voorwerpen zijn
van zodanig belang dat ze de
nu in de vitrines liggende
historische objecten Kkunnen
vervangen. Het meeste be-
landt na registratie dan ook in
de kastjes of archiefdozen.

Toch is dat jammer, dachten
wij, want veel van die dingen
zijn het aanzien volop waard.
Daarom hebben we in de
vitrines op de begane grond
een selectie opgesteld van wat
we recentelijk ontvingen. Het
varieert van antiek, zoals de

volmachten uit de jaren 20,
tot en met presentjes die bui-
tenlandse scouts meenamen
naar de Wereld Jamboree in
Dronten. Verder mascolttes
van de Haagse Padvindsters-
band, fraaie foto’s van Sint
Walrick, van een conferentie
van de WAGGGS, buiten-
lands serviesgoed, borduur-
werkjes met padvindsters uit
alle  landen (met patronen
erbij voor de liefhebsters) en
de oudste (Britse) en de
nicuwste  (Nederlandse)  in-
vulposter (met ruimte om je
cigen tekst af te drukken).

Voor elk wat wils. Verzame-
laars dic op bezoek komen
loopt het water in de mond,




Baarnse
belevenissen

Grootvaders klok

We kijken graag terug in ons
museum naar de tijd van
toen, maar achterlopen dat
doen we liever niet. De oude
torenklok deed dat wel en
daarom wordt die op dit mo-
ment opgeknapt. De revisie
van vijf jaar geleden was
kennelijk niet geheel voldoen-
de om het jaar 2000 mee te
halen. De wijzerplaat op het
fraaie torentje geeft slechts
tweemaal per etmaal de juiste
tijd aan. We verwachten dat
binnenkort weer doorlopend
de juiste tijd te zien en te
horen zal zijn.

Mexicaanse insignes

Goede buren en verre vrien-
den. Ons museum koestert ze
allemaal. Vooral de verre
vriend van voorzitter Theo
Schneider, de  Mexicaanse
commissaris buitenland. Hij
was al diverse malen te gast
in Baarn. Voor onze collectie
bracht hij iets bijzonders mee:
de complete collectie badges
die de scouts daar gebruiken.
Plus een bockje met de spelre-
gels, zodat we kunnen naslaan
wat wat betekent en wat je
ervoor moet presteren voor je
als Mexikaan zoiets mag dra-
gen. Op dit moment zijn we
bezig de uitebreide collectie te
monteren. Binnenkort kunt u
meegenieten van deze kleurige
aanwinst.

Terug en vooruitkijken

Dat kan dankzij onze video-
apparaten. Aan de verzame-
ling hebben wij recentelijk de
film van het Nationaal Water-
kamp 1997 kunnen toevoegen
vol leuke beelden van vletten,
verkenners en vertier rond
Roermond.

Behalve een terugblik is ook
vooruitkijken  mogelijk. De
scouts van Chili hebben alles
klaar voor de Wereld Jambo-
ree die in de komende kerst-
vakantie daar gehouden zal
worden. Hun promotievideo
toont een prachtig landschap,
enthousiaste scouts en een
fraai ingedeeld terrein. Wie
alvast de smaak te pakken wil
krijgen van deze eerste We-
reld Jamboree in latijns Ame-
rika, is welkom in Baarn.

Luisterrijke liedjes

Kun je nog zingen, zing dan
gerust mee. Aan weerszijden
van onze wereldkaart zijn
twee telefoonhoorns aange-
bracht met nieuwsgierig ma-
kende rode lampjes. Wie zo’n
hoorn oppakt, hoort een lange
reeks Jamboree-liedjes uit het
verre en meer recente verle-
den. Meezingen mag.

Verdwenen vaderland

Toen we enige tijd geleden in
het museum aan het werk
waren, kwamen bij verrassing
twee lJslandse scouts binnen-
wandelen met hun Hollandse
gids. We toonden hen trots
het museum en vroegen hen
het gastenboek te tekenen.
Eén van de twee beloofde ons
iets toe te sturen. We hoopten
al op zeldzame insignes, maar
dat viel tegen. We kregen een
uitgezaagd geel eiland toege-
zegd voor onze wereldkaart.
Dat lJsland daarop ontbreekt
vonden de bezoekers erg jam-
mer. Sorry lJsland!

Ingebonden bladen

Niet alleen onze boeken wor-
den per computer geregis-
treerd, maar ook de bladen.
Met hulp van Adrie Saltzherr
en Nick Slijderink vordert de
zaak gestaag. De vele maand-
en weekbladen die sinds 1911
zijn verschenen, zijn een rijke
bron voor hen die de historie
van hun (jubilerende) groep
willen napluizen. Dat gebeurt
vaak. Daarom zijn we druk
doende ook de meer recente
jaargangen te laten inbinden,
Zo blijft dit nog steeds groei-
ende bladenbezit makkelijk in
te zien op onze hoogste etage,

Bijzondere kijk op Jamboree
We blijven sleutelen aan onze
vaste expositie. Dezer dagen is
de Wereld Jamboree 1995 aan
bod. Die gaat van de vitrine
naar de zijwand. Allercerst is
daar een twee meter lange
foto van het wereldkamp in
Dronten te zien. Daaronder
zal via kijkers het kamp drie-
dimensionaal  te zien  zijn.
Echt spectaculair. En onder
de 3D-kijkers is nog plaats
gevonden voor een van de
gigantische wegwijzers die in
de Flevopolder gebruikt wer-
den. Sweet memories!
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Onze collectie beter bekeken

75 jaar Woodbadge training
Een certificaat, groen gekafte
schriften, een das met dasring,
kralen aan een veter, foto’s
van jonge en oudere leiders
die plechtig poseren voor de
fotograaf.

Een buitenstaander die in de
vitrine met trainings-souve-
nirs kijkt, zal er niet veel aan
vinden. Maar kenners besef-
fen dat hier de originele on-
derdelen liggen van de motor
die 75 jaar geleden de vereni-
ging De Nederlandsche Pad-
vinders definitiefl op snelheid
bracht. In de zomer van 1923
werd in Ommen de eerste
Gilwell  Woodbadge cursus
gegeven.  Scouting  Nederland
organiscert  driekwart eeuw
later nog steeds Woodbadge-
cursussen, nu op Buitenzorg
in Baarn, in de ‘’achtertuin’
van ons museurn.

Officers Training Course

De training van leiders was
vanaf het begin een probleem
binnen Scouting. De wenken
voor instructeurs, die Baden-
Powell cursief afgedrukt had
tussen de voor jongens bedoel-
de regels van zijn boek Scou-
ting for Boys, waren algemeen
van aard en vatbaar voor vele
interpretaties.  Menige leider
pakte de boel verkeerd aan.
Kort na de eerste wereldoor-
log kreeg men het lek boven
water. Toen werd op het pas-
verworven  trainingscentrum
Gilwell Park bij Londen de
Iste *Officers Training Cour-
se’ gchouden. Leiders kam-
peerden 10 dagen en haalden
in wat ze in hun jonge jaren
niet hadden kunnen beleven:
een primitiel en inspirerend
scoutskamp onder leiding van
de beste hopman die je je kon
wenscen.

QOudste filiaal van Engeland
Dr. Th.F. Egidius, commissa-

ris buitenland van de Neder-
landsche Padvinders, hoorde
van het succes tijdens de we-
reld conferentie van 1922 in
Parijs en hij reisde direct af
naar Engeland om zelf die
cursus te volgen. Op het certi-
ficaat dat hij op 26 augustus
1922 kreeg prijkt de handte-
kening van de legendarische
campchief Francis Gidney.
Terug in Nederland maakte
Egidius voorzitter Rambonnet
warm voor het idee en werd
Ommen gekozen als eerste
Gilwell Woodbadge centrum
buiten Engeland.

Superhopman Jan Schaap
Naar de meest ideale hopman
hoefde niet lang gezocht te
worden. Dat was Jan Schaap,
befaamd leider van de Baron
van Pallandttroep, redacteur
van De Padvinder en het Lei-
dersblad, chef van buitencen-
trum Kamp Eerde en actief
padvinder sinds 1911.

Schaap ging in mei/juni 1923
naar Gilwell Park. De notities
die hij optekende in zijn cur-
susschrift, zijn deels in het
Engels, deels in het Neder-
lands en een studie waard
voor wie een idee wil krijgen
van die vroege cursussen.

Gilwell Ada’s Hoeve

Op 9 juli 1923 kon Admiraal
Rambonnet  Gilwell  Ada’s
Hoeve officiecel openen en ging
de eerste cursus van start met
28 deelnemers. Deputy Camp-
chief Schaap werd geassis-
teerd door Thorwald Egidius,
Titus Leeser, Harry Veltman
en Jacques Vuyk. Leeser was
tot na de oorlog actiel en
kreeg zelfs in 1952 (opnieuw)
een Honourable Charge als
DCC van Gilwell Park. Het
certificaat  (nummer  1246),
getekend  door trainingschef
Wilson, Chief Scout Lord
Rowallan en prins Bernhard
kregen wij recentelijk in bezit.

75 jaar Gilwell
woodbadge training

Bijzondere kralen
Sommige leiders waren zo

enthousiast over de cursus,
dat ze teruggingen om naast
de verkennerscursus ook die
voor welpen of voortrekkers
te volgen. Zo ligt er in de
vitrine een woodbadge van
hopman van der Berg die
behalve de woodbadgekralen
ook een gele en een groene
ronde kraal laat zien, ten
bewijze van die dubbele ge-
traindheid.

Shortcut to success

Zo werden de cursussen wel
genoemd. In de hele wereld
zijn trainingscentra en Kkan
een leid(st)er de woodbadge
behalen, Tijdens cursussen in
Baarn hebben deelnemers de
kans de historie van Scouting
en die van de training te zien
en te beleven in het museum,
De motor van de beweging is
nu doorontwikkeld, maar
heeft als basis nog steeds de
ideeén van 75 jaar geleden.




Bent u al vriend van het

Scouting Nederland Museum?

Als  verenigingsmuseum  ver-
heugen wij ons in een grote
vriendenkring. Mensen die het
belangrijk vinden dat wij de
tradities en het plezier van
Scouting doorgeven aan nieu-
we generaties,

Het is niet duur om tot deze
vriendenkring toe te treden,
Voor f 35- per jaar steunt u
ons werk en mag u het fraaie
gebouw in Baarn samen met
de hele inhoud UW museum
noemen.,

Vrienden zijn vaak de schakel
die groepen scouts of kringen
oud-scouts met het museum in
contact brengen, Ze treden
soms zelfs op als gids en gast-
heer  bij bezoek van “hun’
groeps- of kringgenoten.
Behalve individuele personen
kunnen ook groepen en krin-
gen als vriend ons werk steu-
nen. Een pgoed idee en een
gocede daad tegelijk.

ALS VRIEND VAN HET
SCOUTING NEDERLAND
MUSEUM KRLJGT U:

# Een jaar lang alle Museum
Bulletins  toegezonden met
informatie over de collectie,
nieuwe aanwinsten, komende
tentoonstellingen, enz.

# Scouting Museumpas (1 jaar
gratis toegang. Dit is de enige
museum jaarkaart die wij
accepteren).

# Kosteloze zockhulp t.b.v.
historische gegevens, scouting
technieken, spelen, teksten en
muziek van liedjes, enz.

# De kosten bedragen f 35.-
per jaar,

Stort uw bijdrage op giro
4087943 t.n.v. Stichting Scou-
ting Museum te LEUSDEN en
u krijgt uw pas thuisgestuurd.
Hartelijk welkom in de vrien-
denkring.
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Vijftig jaar Buitenzorg
Vijl jaar Scouting Museum
Een jubileum en een lustrum,
Dat wordt feest in Baarn,

Op de 25¢ juni 1949 opende
koningin  Juliana, voor ons
Movavedo, het nieuwe buiten-
centrum van de Nederlandse
Padvindsters. Hare majesteit
verscheen in uniform en net
als de uit alle delen van het
land  gekomen  padvindsters,

had zij inplaats van de grote
blauwe hoed het net ingevoer-
de, moderne mutsje op.

Aan dit jubileum gaan we in
het museum uiteraard aan-
dacht besteden. Bovendien is
het dit najaar 5 jaar geleden
dat we het museum in Baarn
openden. Dubbel feest dus.

100 jaar Scouting
in nieuw boek

Eind 1997 hebben we de vele
medewerk(st)ers van het mu-
seum in Baarn bijeen gehad.
Bestuursleden en vrijwilligers
kregen er als dank een exem-
plaar uitgereikt van het boek
'Spoortekens van 100 jaar
Scouting’, geschreven door
Jan van der Steen en uitgege-
ven met financiéle steun van
ons museum.

Het boek heeft als onderwerp
het verzamelen van Scouting
objecten, maar verhaalt ook
over de historie van ons mu-
seum dat ooit, begin 1953, in
de Haagse Zeestraat begon als
NPV-museum, bij de fusie in
1973 ingepakt op reis ging via
Ommen naar Baarn en in
1993 in het speciaal verbouw-
de koetshuis van Buitenzorg
een nieuw leven begon.

Wie de historie van Scouting
lief heeft, ook al is hij of zij

Elke zaterdagmiddag is het

~Scouting Nederland Museum

open van twee tot vijf uur.
Voor bezoek van groepen (van
15 of meer personen) doen wij
ook op andere momenten onze
deuren graag open. Daarvoor
moet u een afspraak maken.
Onze voorzitter, Theo Schnei-
der, regelt dat graag voor u
en zorgt desgewenst ook voor
een op de bezoekers afgestem-
de rondleiding.

Bel voor reserveringen:
035.6014266 (Theo Schneider)

geen verzamelaar, vindt in dit
boek veel aardigs. Vooral de
vele illustraties zullen herin-
neringen oproepen.

Het boek kost f 32,50 en is te
koop bij de boekhandel en
uiteraard bij de Scout Shop.

Op veler verzoek
opnieuw gedrukt

Kort geleden verscheen een de
druk van het boekje 'De Pad-
vinderij in oude ansichten’. In
1975 kwam dit werkje, be-
staande uit ruim 150 prent-
briefkaarten uit de periode
1910-1937, uit in samenwer-
king met ons museum. In de
herdruk zijn onze huidige
vestigingsplaats en het adres
van Scouting Nederland in
Leusden opgenomen. Dit ste-
vig gebonden boekje vindt u
voor f 29,90 bij boekhandel
en Scout Shop.
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Daverende lustrum-yell....

Voordat het jaar 1998 om is willen
wij onze lezers en lezeressen via
dit Bulletin op de hoogte brengen
van de laatste nieuwtjes uit ons
Scouting Nederland Museum.

Het is alweer 5 jaar geleden dat
we met trots de deuren openden
van het fraai verbouwde koetshuis
in Baarn. Met cen donderende
toespraak door Jhr Beelaerts van
Blokland (Commissaris van de
Koningin én van Scouting) gingen
we vol idealen van start. En als we
nu, vijf jaar verder, terugkijken,
mogen we vaststellen dat ook nu
enige trots op zijn plaats is.
Natuurlijk, we hadden geluk. De
medewerking van de vereniging
en van de staf van het buitencen-
trum. De hulp van vrijwilligers uit
de gelederen van oud-scouts en
verzamelaars. In 1995 een Wereld
Jamboree ‘om de hoek’, die ons
veel extra bezoek en waardevolle
aanwinsten voor de collectie ople-
verde. En last but not least een
kring van Vrienden die ons steunt
op vele manieren.

Het is dat een papieren uitgave als
dit Bulletin de uitwerking moeilijk
maakt, maar anders zouden we op
traditionele wijze een yell aanhef-
fen. ‘D-A-N-K-U*, of ‘G-0-E-D-Z
en een O, Of, zoals de miniatuur
scoutjes, ergens bovenop een balk
in de nok van het museum seinen
‘B-R-A-V-0.

Maar ook zonder yell zult u uit dit
Bulletin begrijpen dat in ons en
uw Scouting Nederland Museum
de sfeer perfect is. Nu al vijf jaar.
We hopen u gauw weer eens in
Baarn te mogen begroeten,

P oS )

Zoals u weet bevindt het Scou-
ting Nederland Museum zich in
Baarn. In het historische en fraai
verbouwde koetshuis openden
wij 5 jaar geleden onze deuren.
Inmiddels zijn op de begane
grond het kantoor van de kamp-
staf en de Scout Shop ingericht
en dus weten de kampeerders en
bivakkeerders van het buiten-
centrum ons nog makkelijker te
vinden dan vroeger.

Het spreekt vanzelf dat bij het
maken van de plannen voor de
viering van 50 jaar Buitenzorg
ook het Museum is betrokken.
Over de speciale jubileumten-
toonstelling (die het hele jaar te
zien zal zijn) leest u elders in dit
blad alle bijzonderheden.

We gaan een feestelijk jaar tege-
moet en dat is vast en zeker aan-
leiding voor een extra bezoek.

/ -
Buitenzorg 50 jaar jong

In dit nummer:

# Buitenzorg 50 jaar jong

# Feestelijke expositie.

# Baarnse belevenissen.

#_De vrienden van het museum.
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Het feest vindt zijn hoogtepunt
in het weekend van 26-27 juni.
Dan is het precies een halve
eeuw geleden dat het N.P.G. dit
fraaie centrum in gebruik nam.
Er zijn diverse feestelijkheden
gepland, zoals een musical, een
tentoonstelling en ruilbeurs voor
en door scouts/verzamelaars (op
Zaterdag 26/6) en uiteraard een
receptie plus reunie van allen
die hier herinneringen hebben
liggen aan kampen en cursus-
sen.

Wilt u op de hoogte blijven en
wie weet zelf komen, geef uw
naam en adres dan op aan Mari-
an Hilhorst, de secretaresse van
de jubileumcommissie: per tele-
foon via nummer 035.5412244
of per post naar het adres Bui-
tenzorg, Amsterdamsestraatweg
51,3744 MA Baarn




Feestelijke
expositie

Begin 1999 zullen we op de be-
ganc grond van het Muscum
een thema tentoonstelling in-
richten ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van Buiten-
zorg. Deze expositie blijft ge-
durende het hele jaar intact.
Er is dus alle gelegenheid om
deze bijzondere bijdrage aan
de jubileumviering te bekijken.
Ofwel tijdens de gebruikelijke
tijd dat het Museum open is:
Zaterdag van 2-5 uur, ofwel
zomaar als u in de buurt bent.
De staf van Buitenzorg laat u
dan vast wel even binnen om
de gouden geschiedenis van dit
buitencentrum opnieuw te be-
leven.

We hebben altijd reuze ons best
gedaan om er voor te zorgen dat
alle 4 verenigingen evenwichtig
in het Museum aandacht krijgen.
Het was een hele zorg om het
‘meisjeswerk’ voldoende in de
schijnwerpers te krijgen. Bij de
jongens was er altijd meer tam-
tam met drukbezochte Jambo-
rees, grote insignes, veelkleurige
vlaggen en indrukwekkende uni-
formen.

Het N.P.G., het Nederlandse
Padvindsters Gilde, leverde niet
veel problemen op. Met een luis-
terrijke historie die teruggaat tot
1916 (of 1911 zo u wilt) en een
aantal Museum-vriendinnen die
ons de fraaiste objecten schon-
ken, waren we in staat enkele vi-
trines te vullen met bezienswaar-
digheden die variéren van breek-
bare serviesjes en statieportretten
van lieftallige padvindsters tot
en met feestelijke programma’s
van Jubelkampen en leerzame
instructieboekjes.

Achter de schermen en buiten
het gezichtsveld van onze bezoe-
kers bevind zich echter nog heel
wat meer materiaal dat we bij het
jubileum van 50 jaar Buitenzorg
graag tevoorschijn halen voor
een expositie die u meeneemt
naar 1949 en latere jaren.

Een voorproefje van de sfeer
Dat kregen we al tijdens twee
bijeenkomsten die medio dit jaar
op Buitenzorg werden georgani-
seerd door de ‘feestcommissie’
onder leiding van Marjolein en
Marian.

Onze conservator zat als enige
man tussen de vele gildedames,
maar leek zich daar goed thuis te
voelen dankzij gemeenschappe-
lijke herinneringen aan “BE-
Blauwe Vogelkampen en de re-
dactie van landelijke maandbla-
den.

De sfeer zat er, vooral bij de
tweede, wat massalere, bijeen-
komst goed in. Bij de lunch
klonken spontane liederen en als
het nodig was hielden de geani-
meerde gesprekken abrupt op als
er een door ieder begrepen sig-
naal werd gegeven. Een discipli-
ne die een perfecte balans vormt
tussen ontspannen samenzijn en
praktische voorbereiding van het
feest.

Herinneringen en souvenirs
Wat souvenirs van vroeger be-
treft stal mevrouw Ouborg de
show door de originele poster
mee te brengen waarop Buiten-
zorg te koop werd aangeboden.
Eigenhandig in 1948 van een na-
burige boom geplukt. Die krijgt
u vast en zeker te zien tijdens de
tentoonstelling.

Er waren ook andere tastbare
herinneringen in de vorm van fo-
to’s en logboeken. Liek Zuurbier
zal deze en andere zaken verza-
melen en met zorg bewaren.

Niet tastbaar maar niet minder
interessant waren de herinnerin-
gen die de dames samen ophaal-
den. De verhalen over Koningin
Juliana, die op zondagmorgens
al vroeg op de fiets naar Buiten-
zorg kwam rijden om er een aan-
dacht bij te wonen. Op enige af-
stand gevolgd door een veilig-
heidsman die duidelijk niet ge-
wend was zijn werk per rijwiel te
verrichten.

Deze en andere herinneringen
komen in een boek over 50 jaar
Buitenzorg dat in de loop van
1999 zal verschijnen.

Volop beelden van vroeger

Op de tentoonstelling zullen we
uiteraard zo veel mogelijk beel-
den laten zien uit de historie.
Daarvoor komt de verzameling
prentbriefkaarten goed van pas.
Allereerst zijn er fotokaarten van
de feestelijke opening in juni
1949, waarbij Koningin Juliana
in uniform verscheen en de uit
het hele land samengestroomde
padvindsters voor het eerst hun
splinternieuwe blauwe mutsen
droegen ter vervanging van de
kort tevoren afgeschafte hoeden.
Voorts werden op Buitenzorg
zelf vanaf het begin fotokaarten
verkocht met opnames van het
hoofdgebouw van binnen en van
buiten, het kabouterhuis, het
Blauwe Vogelhuis, kamperende
padvindsters en nog veel meer.
Die kaarten werden regelmatig
aangepast aan de actualiteit en
daardoor kunnen wij nu precies
volgen welke verbouwingen,
verbeteringen en veranderingen
er in die 50 jaar hebben plaats
gevonden.

En tenslotte zijn er de feestelijke
bijeenkomsten, conferenties en
cursussen die via programma’s
en foto’s hun spoor hebben na-
gelaten. Het wordt een feest om
zo het spoor van 50 jaar Buiten-
zorg te volgen. We rekenen er
graag op dat u ook een uurtje
vrijmaakt voor deze leuke en
leerzame speurtocht.




Baarnse
Belevenissen

Bijzondere badge uit 1937
Verzamelaars houden ervan om
series compleet te maken. Daar-
om zijn de insignes van de We-
reld Jamboree van 1937 ook zo
gezocht. Een verzamelaar is met
één zo'n badge niet tevreden.
Elk subkamp in Vogelenzang
had een anders gekleurde balk
en dus is een serieuze collectio-
neur pas tevreden als hij of zij
alle 11 varianten in bezit heeft.
Denk niet dat dat makkelijk is.
Er zijn wereldwijd slechts 4 of 5
complete series bijeengebracht
en éen daarvan vindt u in Baarn,
Toen wij indertijd deze collectie
monteerden, hadden we een zeer
rafelige rode erbij, die jarenlang
op de zijtas van onze oud-
voorzitter Jan Rademaker had
geprijkt Een Engelse bezoeker
was er van overtuigd dat dit in-
signe in de oorlog in de grond
verstont had gezeten. Een mooie
gedachte, die we niet graag voor
de waarheid inruilden.

Toen een paar maanden geleden
een kring oud-scouts een rond-
gang maakte, viel de rode badge
opnieuw op. Ik zal je een beter
exemplaar bezorgen, zei een van
de kringleden en hij voegde de
daad bij het woord.

Toen onze conservator dit goed
geconserveerde kampinsigne in
handen kreeg, kon hij z'n ogen
niet geloven. Het bleek namelijk
een variant te zijn die door des-
kundigen betiteld wordt als ‘een
kleine cirkel’. Dat zijn zeer zeld-
zame insignes waarvan de tekst
‘Wereld Jamboree Nederland’ in
een kleinere cirkel rond de Ja-
cobsstaf is geborduurd. We had-
den al zo'n insigne met een
blauwe balk (in het museum te
zien) en één met een groene balk
(die niet geéxposeerd is). Met de
rode erbij hebben we nu ook alle
‘kleine cirkels’ die er bestaan.
Of we die gave rode bij de ande-
ren voegen, weten we nog niet.

De ruimte in de lijst is beperkt.
De blauwe ‘kleine cirkel’ die
daar nu te zien is, is wat anders
van kleur dan de beide andere
blauwen en daarom interessant.
En onze gerafelde rode heeft zo
ook z'n bekoring. Niet alleen
omdat ‘ie aan Jan Rad toebe-
hoorde, maar ook omdat hij van
die spannende idee&n oproept,
die we wel aardig vinden.
Totem zonder woeste wolf
Kort geleden kregen we een zeer
welkom telefoontje. Een Scouter
uit Lelystad had een antieke hor-
detotem in handen gekregen die
in Groningen op een kerkzolder
was ontdekt. Twee aan de totem
hangende herinneringen droegen
het jaartal 1940, maar niemand
wist aan welke welpenhorde die
totem had toebehoord. Kon het
Museum helderheid verschaf-
fen?

Toen wij hoorden dat het hier
ging om een echte KV-totem
ging (zonder woeste wolf maar
met Sint Franciscus en een tam-
me viervoeter) en dat de beller
graag bereid was de totem aan
het museum af te staan, spron-
gen wij een gat in de lucht. We
kenden dit soort tomems van fo-
to’s, maar een originele antieke
was een ereplaatsje in Baarn
meer dan waard.

In de herfstvakantie kwam de
gulle gever met vrouw en kinde-
ren naar Baarn en kreeg een pri-
vé-rondleiding. Het raadsel van
wie deze ‘Roomse’ totem was,
is nog niet opgelost. Maar de
totem zelf staat inmiddels boven
aan de eerste trap. Goed in het
zicht. Een ereplaats.

Nog een totem erbij

De bovengenoemde totem krijgt
binnenkort gezelschap van een
meer gebruikelijke soortgenoot.
Die is ons toegezegd door Adrie
Saltzherr, die elke week ons be-
zit aan boeken in de computer
zet. Zo blijft de roemruchte hor-
de van de Koningin Emmagroep
uit Utrecht ook in de toekomst
in de herinnering voortleven

75 jaar Scouting in Enkhuizen
te boek gesteld

Bij naderende jubilea van groc-
pen weet men steeds vaker het
Museum te vinden. Onze biblio-
theek heeft cen bijna complete
serie tijdschriften van de 4 vere-
nigingen en dat is een rijke bron
van informatie over de tijd van
toen.

Nick Slijderink, die we terecht
bij onze bezoekers introduceren
als de voormalige Hoofdverken-
ner van Texel, rangschikt dit
deel van onze collectie met zorg
en vakmanschap.

Toen vorig voorjaar onze goede
vriend Joon uit Enkhuizen naar
Baarn kwam om de historie van
de Scouts in zijn woonplaats uit
te zoeken, kwam hij de trappen
af met een stapel ingebonden
‘Padvinders’ uit de oertijd. Hij
riep de hulp in van zijn echtge-
note en die vond, o wonder’ op
de eerste de beste pagina al een
bericht over de Enkhuizer PV’s.
Het boek is inmiddels klaar en
we nemen aan dat tegen de tijd
dat u dit leest een exemplaar in
onze bibliotheek ter inzage ge-
reed ligt. ‘Speuren naar sporen’
is de titel. We feliciteren de jari-
ge scouts met dit fraaie boek.




De vrienden van
het Scouting
Nederland Museum

Scouting heeft een historie om
trots op te zijn. ledereen die ooit
ons museum bezocht, heeft dat
met eigen ogen kunnen zien en
met eigen oren kunnen horen.
Of het nu ging om een horde
luidruchtige welpen of een kring
stramme oud-scouts, jong en
oud vond het museum leuk,
leerzaam, veelzijdig, verrassend,
interessant en informatief.

‘Je ziet steeds wat nieuws’ no-
teerde een trouwe bezoekster in
ons gastenboek. In die notitie zit
het geheim van het museum.
loe vaker je komt, des te meer
geniet je ervan.

De collectie wordt regelmatig
uitgebreid. Het is jammer dat we
niet voldoende ruimte hebben
om alles permanent te tonen,
maar dat geeft tevens de verze-
kering dat wij onze bezoekers
uitsluitend zeer bijzondere en
historische voorwerpen voor-
schotelen.

Scouting in Old
Picture Postcards

Dat is de titel van een zojuist
verschenen boekje, geschreven
door Jan van der Steen.

et behandelt de historie van
Scouting in Engeland van 1907
tot en met 1937, van Brownsea
Island tot en met de laatste We-
reld Jamboree die Baden-Powell
meemaakte. Met zo'n 170 echte
prentbrietkaarten en veel histo-
rische feiten.

Omdat dit boekje voor de Britse
markt bedoeld is, en het dus niet
in de Nederlandse boekwinkels
ligt, hebben wij geregeld dat de
Vrienden van ons museum een
exemplaar - Kunnen  bestellen
door overmaking van f 35.-
(inclusief porto) op giro 383964
tnv L11. van der Steen te Leider-
dorp. Vermeld ‘Scouting iOPP’
plus uw adres, U krijgt het dan
per omgaande thuisgestuurd.

Het bouwen en inrichten van
een museum is een minder groot
probleem dan het openhouden
daarna, zo verzekerde ons een
provinciaal museumconsulent
indertijd. Wat dat betreft hebben
wij geen klagen. De bezoekers
betalen zonder morren hun en-
treegeld. Tegenwoordig vragen
wij dat zelden vooraf. De prak-
tijk leert dat men na afloop meer
in *de bus’ gooit dan wij bij bin-
nenkomst durven vragen.

Dan zijn er de inkomsten van de
verkoop van dubbele boeken en
bladen. Onze vaste afnemers
weten dat wij lage prijzen reke-
nen. Dat kan als je ‘inkoop’ nul
kost. Als zij over vele jaren hun
boekenbezit kwijt willen, komt
dat vast weer richting Baarn.
Een eeuwigdurende beweging.
Scouting recycled!

En last but not least zijn er de
Vrienden van het Scouting Ne-
derland Museum. Die steunen
ons door dik en dun.Zij helpen
ons de idealen en het plezier van
Scouting door te geven aan
nieuwe generaties. Hartelijk

Als “Vriend van het
Scouting Nederland
Museum’ krijgt u:

# Een jaar lang alle Museum Bulle-
tins toegezonden met informatie
over de collectie, nieuwe aanwin-
sten, komende tentoonstellingen,
enzovoorts.

# Scouting Museumpas (de enige
Museum Jaarkaart die wij accepte-
ren en die u doorlopend gratis toe-
gang geeft).

# Vrij toegang tot ons documenta-
tiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken van
historische gegevens, Scouting
technieken, spelen, teksten en mu-
ziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f 35,- per jaar.
Stort uw bijdrage op giro 4087943
tnv Stichting Scouting Museum te
Leusden en u krijgt uw pas thuisge-
stuurd. Bij voorbaat dank.

dank ¢n ot ziens in Baarn,
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Het Museum is open
Elke Zaterdag van 2 — 5 uur.
Komt u met een groep op be-
zoek van tenminste 15 personen,
dan ontvangen wij u graag ook
op andere tijdstippen. Maak dan
wel tijdig een afspraak met
Theo Schneider (telefoon
035.6014266). Hij regelt dan de
toegang en zorgt voor een aan
het gezelschap aangepaste rond-
leiding.
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