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Feest op Buitenzorg...

Buitenzorg 50 jaar. Een groots
feest op vrijdag 25 en zaterdag
26 juni. In ons vorige Museum
Bulletin hebben we een en ander
al aangekondigd en, nu de da-
tum van het feest nadert, bren-
gen we een nieuw nummer uit
met de laatste nieuwtjes.

We verwachten nogal wat gas-
ten op het feest: oud-padvind-
sters die zich de opening een
halve eeuw terug nog herinne-
ren, Scouts van nu die hun favo-
riete kampterrein weer eens aan-
doen, vaste bivakkeerders die
met hun vereniging of school
vaak op Buitenzorg verblijven
en vele, vele anderen.

Het Scouting Nederland Muse-
um is uiteraard het hele week-
end geopend en een bezoek zal
voor de een een weerzien zijn
met het verleden en voor een an-
der een eerste kennismaking met
onze vaste expositie.

Via dit Bulletin stellen we niet
alleen de Vrienden van het Mu-
seum op de hoogte van het fees-
telijke programma; we nodigen
hen ook uit om even langs te ko-
men, vrijdagavond of zaterdag.
De Museum staf is aanwezig en
kijkt er naar uit om oude beken-
den te ontvangen, onze nieuwe
aanwinsten te tonen en weer
eens bij te praten. Heeft u zin in
een feestje? Buitenzorg is de
plaats waar u welkom bent.
Daarom zeggen we graag: ‘Tot
ziens op jarig Buitenzorg’.
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Jubileum tentoonstelling
een bezoek meer dan waard

Eigenlijk is het op Buitenzorg
het hele jaar al een beetje feest.
Het begon op 8 januari. Toen
hield het Bestuur van Scouting
Nederland op het jarige buiten-
centrum de nieuwjaars receptie
en hadden we op de beneden
verdieping van het museum de
jubileum tentoonstelling klaar.
Die expositic geeft een beeld
van Buitenzorg vanaf het aller-
eerste moment: de opening door
Koningin Juliana in 1949.

Korte tijd later kwam Lady B-P
op bezoek en ook daarvan diep-
ten we de foto’s op. Er zijn beel-
den van vroege conferenties, zo-
als die voor kabouterleidsters,
compleet met modeshow van
uniformen uit vele landen. Ui-
teraard geven we aandacht aan
de Blauwe Vogels, die al snel
hun kampen konden houden in

het Blauwe Vogelhuis. Weet u
dat dit bijzondere werk landelij-
ke bekendheid kreeg door een
reportage in damesblad Libelle?
In de vitrine is het blad met de
mooie kleurenfoto’s te zien.

Wie herinnert zich nog de prik-
kaart, waarmee padvindsters in
het hele land geld bijeenbrach-
ten voor hun eigen Buitenzorg?
Wie zag ooit het grote plakboek
met goede wensen, samenge-
steld door kreatieve NPG-sters
uit heel Nederland?

En dan de vele souvenirs in de
vorm van een insigne, vlaggetje,
sticker, lepeltje. Het originele
NPG-servies, tot zelfs een boter-
hamzakje en een papieren ser-
vetje, dankzij bewaarders en
verzamelaars is het allemaal
weer terug en te bewonderen.
Happy days are here again!
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Ons Museum
blijft actueel

Op de tweede bladzijde van
het Museum Bulletin kunnen
de vrienden van ons Museum
traditiegetrouw lezen wat er in
de afgelopen maanden voor
nieuwe en oude zaken aan onze
collectie zijn toegevoegd. Dat
we niet alleen terugblikken
naar de oertijd, toen opa en
oma nog in uniform rondstap-
ten, blijkt uit de inhoud van de
twee vitrines die aan het eind
van de rondgang te zien zijn. .

U zult er vast wel iets over ge-
hoord of gelezen hebben. Tij-
dens de afgelopen jaarswisseling
is er weer een Wereld Jamboree
gehouden. Ja, het is alweer vier
jaar geleden dat Scouting Neder-
land in de Flevopolder Scouts uit
alle werelddelen ontving. De tijd
vliegt voort,

Ditmaal waren de Scouts van
Chili de organisatoren van het
wereldkamp en aangezien de zo-
mer daar in december en januari
valt, werd ook de 19e Wereld
Jamboree in die voor ons als
kampseizoen ongebruikelijke pe-
riode gehouden.

De Nederlandse Scouts hadden
in 1995 de smaak te pakken ge-
kregen en een groot contingent
vertrok richting Chili en maakte
er een machtig mooi kamp mee.
Hoe ze er uit zagen, kunt u in het
Museum zien. Daar staat een
Jamboree deelnemer in Neder-
landse dracht; korte linnen
broek, T-shirt, witte kousen, al-
lemaal met het contingents insig-
ne met zwartbonte koe erop en
een oranje honkbalpet met nek-
beschermer. Symbolisch voor de
tropenzon en de warme vriend-
schapsbanden daar gesmeed.
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Leuke Jamboreesouvenirs

We hadden het hiernaast over
die twee vitrines. Daarin hebben
we allerlei zaken bijeengebracht
die met die laatste Wereld Jam-
boree verband houden. Voor
verzamelaars is daar veel zeld-
zaams en fraais te zien.

Het begint al tegen de wand.
Daar hangen de kleurige affiche,
en het fraaie herinneringsvaan-
tje. Op onze kleine TV rechtsho-
ven vertonen we op verzoek de
promotie-video die de Scouts
van Chili de wereld rond stuur-
den.

Voor de Nederlandse deelnemers
en deelneemsters begon het met
de informatiekrant Chilipepper.
Alle nummers liggen in de vitri-
ne. Er werd geld bijeengebracht
door de verkoop van hebbedin-
gen als Jamboreesokken, speld-
jes, sponsorbadges en nog veel
meer. Kijk zelf maar.

Op de fiets naar Chili?

Nee, dat zou niet lukken, de
groepen vlogen erheen vanaf
meerdere binnen— en buitenland-
se vliegvelden. Met de boven-
staande kopregel doelen we op
de namen van de Jamboree troe-
pen, die allemaal vernoemd wa-
ren naar een soort rijwiel, van
tandem tot funbike. De bijbeho-
rende groepsinsignes geven u
een overzicht van alle originele
troepnamen,

Er zijn ook nog andere vervoer-
middelen te zien, voorbeelden
van hoe men elders de fondsen-
werving aanpakte. In Engeland
verkochten de Scouts miniatuur-
auto’s met Jamboree insigne en
in Duitsland een Jamboree goe-
derenwagon passend bij de Mar-
klin modelspoorweg.

Filatelisten kunnen vanaf de
Jamboree verzonden poststukken
bewonderen, voorzien van Jam-
boree postzegels en gelegenheids
stempels.

Misschien treft u wel een echte
Chili-deelnemer in het Museum.
Hij of zij kan u vertellen hoe het
werkelijk was. Originele herin-
neringen en nog mooier dan de
kleurige souvenirs die u in onze
vitrines aantreft.

Scouting groeit voorspoedig

We moeten nodig onze wereld-
kaart bijwerken. De daar in 1993
genoteerde cijfers kloppen allang
niet meer. Sinds die tijd is Scou-
ting wereldwijd flink gegroeid.
Op dit moment zijn er ruim 25
miljoen Scouts actief in 216 lan-
den en 10 miljoen Guides in 136
landen.

De groei komt vooral uit Afrika
en uit het voormalige Sovjet-
blok. Een ongekend aantal lan-
den daar is bezig Scouting van
de grond te krijgen en vele lan-
den zijn inmiddels erkend als lid
van een van de twee wereldorga-
nisaties.

De insignes van veel van die lan-
den zijn te zien op de klappers
bovenaan de trap. Kijk er eens
naar, want er gaat een wereld
voor u open.

Mali, Benin, Tchad, Swaziland,
Zaire, Burkina Faso, Ethiopié,
Rwanda, Eritrea, Gambia, Mau-
ritani€, Sao Tomé¢ e Principe.
Aardige Afrikaanse badges.
Moldavié, Mongoli&, Rusland,
Kazakstan, Kirgizi&, Macedonig,
Roemenié, Slowenié, Letland,
Kroatié, Bulgarije, Litouwen,
Ook in Midden— en Oost Europa
zit Scouting in de lift.

Bedenk hoe trots de Scouts en
Guides in die landen die badges
dragen als symbool van vrijheid
en lidmaatschap van de wereld-
wijde Scoutsbeweging.




Blauwe
Vogels
in Baarn

Blauwe Vogel bouwplaat

Verleden jaar waren we al op
zoek gegaan naar alles wat met
de geschiedenis van Buitenzorg
te maken had. De kastjes onder
onze vitrines bevatten nog aller-
lei archiefstukken die je zou ver-
geten omdat ze daar aan het oog
onttrokken zijn. We deden een
keuze uit wat we vonden, voeg-
den er ontbrekende objecten aan
toe en stalden alles uit in de vi-
trines beneden. Het resultaat is
beslist het bekijken waard.

Toen we begin dit jaar een pakje
antieke spullen kregen, geschon-
ken door een oud NPG-ster, ont-
dekten we in een oude kalender
iets wat beslist in de tentoonstel-
ling thuishoorde: een bouwplaat
van het Blauwe Vogelhuis.

Het gaat om de NPG ‘Jubeljaar-

kalender’ die de dagen en data

aangeeft van mei-juni 1956 t/m
mei 1957. Dat lijkt achteraf een
wat merkwaardige indeling,
maar als je weet dat op dinsdag
22 mei 1956 het 40 jarig bestaan
van het Gilde werd gevierd met
een Jubeldag in Lunteren en dat
daar de kalender ten doop werd
gehouden, dan vallen de stukjes
op hun plaats.

Naast allerlei opdrachten en
spelletjes bevat de kalender ook
een bouwplaat van het Blauwe
Vogelhuis dat in Baarn was ver-
rezen, compleet het uit te knip-
pen kampeersters, bomen strui-
ken en een kampvuur.

We drukken hier enkele stukjes
van de bouwplaat af om u weer
even terug te voeren naar de tijd
van toen.

Het Kamphuis van toen bestaat
nog steeds, nu onder de naam
Het Uilennest. Ernaast staat het
veel modernere stenen Blauwe
Vogelhuis, perfect aangepast

aan de eisen anno 1999,
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Wie goed luistert kan in Baarn
Blauwe Vogels horen zingen
Op 30 juli 1951 werd in Baarn
het Blauwe Vogelhuis officieel
geopend Vanaf die dag konden
lichamelijk gehandicapte kabou-
ters, padvindsters en pioniers uit
het hele land daar kamperen.
Wat ze deden blijkt uit de tekst
van het Blauwe Vogel Kampeer-
lied dat in 1954 gemaakt werd.

‘Als de Blauwe Vogels gaan
kamperen, poetsen ze eerst hun
blauwe veren. Dan vliegen ze in
snelle vlucht met z'n allen door
de lucht, tot ze komen bij hun
huis. Daar zijn ze thuis.

Wat doen de Blauwe Vogels als
ze gaan kamperen? Ze hebben
veel plezier terwijl ze heel veel
leren: vlag ophijsen, klasse-
eisen, vuurtje stoken, potje ko-
ken! En ze vinden ‘t allen even
fijn, dat ze er zijn!".



















